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Zoals je leeft, wil je herinnerd 
worden door de mensen die van 
je houden. Een laatste vaarwel 
dat past bij wie je bent, helpt je 
naasten het verlies te dragen. 
Na jarenlang in het bedrijfsleven 
te hebben gewerkt, koos ik 
bewust voor een andere koers. 

Een waardig afscheid met 
respect, dat is waar het volgens 
uitvaartverzorger Yvonne 
Reichrath om gaat. In deze reis 
door de samenleving is Yvonnes 
motto:  ‘Zoeken naar raakvlakken 
en niet naar verschillen. Daarmee 
is taal, kleur, postcode en 
welstand ineens irrelevant... 
je ontmoet elkaar.  Wat telt, is 
het moment gedenkwaardig 
met elkaar kunnen beleven. Bij 
het verzorgen van uitvaarten 
kan ik mijn creativiteit en com-
municatieve talenten inzetten, 
terwijl ook mijn zakelijke 
achtergrond van pas komt.

Bij iedere uitvaart zet ik me met 
hart en ziel in voor een liefdevol 
laatste afscheid. Mijn werk voelt 
niet meer als werk, maar als 
onderdeel van mijn leven. De 
periode rond een overlijden is 
zonder uitzondering intensief.

Mijn rol is een uitvaart te 
organiseren die past bij de 
wensen van een familie. Mijn 
creativiteit en intuïtie helpen aan 
te voelen welk type uitvaart bij 
een familie past.
Daardoor kan ik gerichte 
adviezen geven, waarbij ik 
iedereen natuurlijk volledig 
vrijlaat om andere keuzes te 
maken.

Wil je meer informatie over wat een 
uitvaart inhoudt? Heb je specifi eke 
wensen die je wil bespreken? 
Neem gerust contact op voor een 
oriënterend gesprek, zonder enige 
verplichting.

Yvonne Reichrath, 
gediplomeerd uitvaartbegeleider 

en -verzorger.

EEN PERSOONLIJK & 

LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID

ROUWVERWERKING
Het is niet altijd 

vanzelfsprekend hoe je 
verlies een plek geeft. Ik 

kan je hierbij helpen en sta 
je bij in de verwerking. 

WWW.YVONNEREICHRATH.NL

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 5202 1776
Mijn werkgebied omvat o.a. Bloemendaal, Velsen, Haarlem en omstreken, Den Haag en Amsterdam.

+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl 
www.yvonnereichrath.nl

Yvonne Reichrath
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Beste buurtbewoners,

Ook al hebben velen volgens mij nog het gevoel dat de 
zomer nog niet had mogen eindigen, want wie laat komt 
moet ook wat langer blijven. Toch zijn de bladeren alweer 
aan het verkleuren. Het seizoen van soep, pompoenen en 
halloween is begonnen. De voorbereidingen voor de 
populaire Halloween optocht is al in volle gang. Vrijwilliger 
Linda kan nog hulp gebruiken, dus meld je aan! En dat geldt 
ook voor het splinternieuwe wijkplatform. Lijkt het je leuk om 
iets te doen voor de buurt, trek dan deze herfst nog de 
stoute schoenen aan en maak de buurt een beetje leuker. 

De herfst is natuurlijk een heerlijk wandelseizoen. Onze 
redactie ging al wandelend op onderzoek uit. Want hoe zit 
het nu precies met dat veldje waar eerst ezeltjes stonden? 
En over dieren gesproken; de kinderredactie heeft voor u 
een speciale dierenspecial gemaakt. Verder leest u in deze 
krant weer over iemand die op nummer 24 woont, over 
een familie die al hun hele leven in de Leidsebuurt woont, 
blijft de Klaagbuur maar klagen, vindt u de laatste nieuw-
tjes uit het Badhuis en wordt u gewaarschuwd voor de 
Japanse Duizendknoop. 

Veel leesplezier en een mooi najaar gewenst!

De redactie
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• Verzekeringen

• Hypotheken

• Financieringen

• Pensioenen

• Fiscaal advies

• Vermogens advies

• Mediation

De fi nancieel 
adviseurs van de 
Leidsebuurt

Leidsevaart 10 a  2013 HA  Haarlem  023 534 50 23  info@sdgz.nl  www.sdgz.nl

Wil je ook 
genieten 
van verse 
biologische 
groente?

www.wijtelengroente.nlwww.wijtelengroente.nl
06 - 24 16 58 78 06 - 24 16 58 78 •• info@wijtelengroente.nl info@wijtelengroente.nl

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

of kom een mooie bos biologisc
he

    bloemen plukkenof kom een mooie bos biologisc
hein juli of augustu

s
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Al het gezonde 
komt uit zee!

Kijk voor meer informatie op blos.nl

Elke dag een 
avontuur bij BLOS!

Op onze kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locaties is elke dag een 
avontuur. Spelend ontdekt je kind wie het is en wat het in zich heeft.

Waarom kiezen voor BLOS kinderopvang?
 Veilige, liefdevolle omgeving
  Afwisselend activiteitenprogramma
  Gezonde voeding  
 Foto’s en berichten via de ouderapp 

Onze locaties in de buurt:
 Monacopad 1, Haarlem (kinderdagverblijf)
 Tetterodeweg 15, Overveen (buitenschoolse opvang)
 Wagenweg 92 - 94, Haarlem (kinderdagverblijf)
 Westergracht 3, Haarlem (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

 
"Er zijn ZOVEEL makelaars,  

hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’  

Meer vertrouwen

Eigen regie
Minder stress

info@autismecoachhaarlem.nl
KVKnr:85906425

www.autismecoachhaarlem.nl
Tien Aukes

Ik kan je helpen
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zeggen. Halen eerst de ene rauwdouwers de straat open 
voor een draadje, na een half jaar beginnen ze gewoon 
weer opnieuw. Zouden ze de draad verkeerd om hebben 
gelegd?

Nu liggen de stoeptegels dus schots en scheef. 
Regelmatig zie ik mensen (bijna) onderuit gaan. Oude 
mensen zoals ik tillen hun voeten minder makkelijk op en 
dan kan een onverwachte drempel midden op het pad 
een moordwapen zijn. En dus blijf ik de gemeente bellen. 
Soms beloven ze te komen, meestal word ik van het kastje 
naar de muur gestuurd, in de wacht gezet, vriendelijk te 
woord gestaan of krijg ik helemaal geen verbinding, maar 
de stoep blijft onverantwoord slecht. Ik hoop dat dit niet 
een gevalletje als-het-kalf-verdronken-is wordt…

Anoniem

De Klaagbuur
Ik ben nu al maanden in conclaaf met de gemeente. Mijn 
stoep is een mijnenveld! Alle tegels liggen schots en 
scheef en her en der steken er groene priemende draden 

uit het trottoir. Laatst nog aan blijven 
hangen! Schijn je lekker snel mee te 
kunnen internetten. Ongevraagd 
hebben hier al zeker vier keer vlotte 
jongens voor de deur gestaan die zich 
toegang tot mijn woning probeerden 
te verschaffen voor iets met 5G. 
Naar ik begrijp heeft dat niets 
met vier of vijf grote steden te 
maken, maar met een netwerk. 
Een netwerk waar ik niets mee 
en niets aan heb. Dus in mijn 
meterkast geen polonaise, 
en dat heb ik ze laten weten 
ook! Maar over mijn stoepje 
heb ik klaarblijkelijk niets te 

Wat als je een leuk idee hebt voor je straat of buurt? Dan kan 
je dit gewoon lekker gaan doen! 

Vanuit dit idee is het Wijkplatform Leidsebuurt opgericht (en 
natuurlijk om de toekomst van deze krant veilig te stellen). 
Het Wijkplatform heeft in september haar eerste echte 
vergadering gehad. Een groep van verschillende bewoners 
heeft daar toegezegd hun kennis en kunde beschikbaar te 
stellen aan mensen die iets voor de buurt willen doen. Zo 
vormen deze mensen samen een kennisnetwerk. 

Het platform heeft thema’s bepaald: ontmoeten, 
communicatie, openbare ruimte, ondersteuning en groen. 
Voor ieder thema zijn er mensen gezocht met kennis over 
een specifiek onderwerp, denk bij ontmoeting bijvoorbeeld 
aan iemand die activiteiten voor ouderen organiseert. Of bij 
ondersteuning aan een ervaringsdeskundige als het gaat om 
toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. 
Ook zijn er mensen die meer weten over openbare ruimte, 
de weg kennen binnen de gemeente of kunnen helpen met 
het aanvragen van subsidie. 

Sticker verkijgbaar bij het Badhuis. 
Plak 'm naast je nee-nee sticker!

De mensen van het Wijkplatform noemen het expres een 
kennisnetwerk. “Ik wil heel graag met mensen meedenken 
en ze op weg helpen, maar ik heb zelf niet de tijd om naast 
mijn gewone en vrijwilligerswerk een nieuw project op te 
zetten”, vertelt Erik Boele, van de Oesterzwammerij. Hij 
heeft heel veel kennis over duurzaamheid. 

De komende kranten zal het Wijkplatform interviews 
publiceren met mensen die al op inspirerende wijze dingen 
voor elkaar hebben gekregen om de Leidsebuurt mooier, 
leuker of beter te maken. “Het hoeft helemaal niet zo 
ingewikkeld te zijn”, vertelt Peggy der Kinderen, 
initiatiefnemer van de geschiedenis bordjes en activiteiten 
voor ouderen. “Niet twijfelen, maar gewoon doen!” zegt ze. 
Mara van Limbeek vult aan: “Voor goede ideeën is eigenlijk 
ook altijd wel geld te vinden. Daar helpen we graag bij, dus 
ook dat hoeft geen belemmering te zijn.”

Kortom er is veel mogelijk! Heb je een idee? Of wil jij jouw 
kennis beschikbaar stellen voor andere buurtbewoners? Meld je 
dan aan bij het platform via: wijkplatform@leidsebuurt.nl

Niet twijfelen, maar doen!



Nieuwsflitsen     

Camera's moeten 
voorkomen dat er nog 
meer auto's in de Oost 
Indiëstraat afbranden.
Om de aanhoudende brandstichtingen van auto's in 
de Oost Indiëstraat te stoppen, hangen er sinds 
afgelopen week twee camera's. Dat heeft 
burgemeester Jos Wienen bekendgemaakt.

De opnameapparatuur moet mogelijke pyromanen 
afschrikken, zo hoopt de burgemeester. Op 11 
augustus, 24 augustus en 4 september zijn namelijk 
auto's in en om de straat in de brand gestoken, en op 
23 september is een poging daartoe gedaan.

De ene camera hangt op de kruising van de Oost 
Indiëstraat en de Westerstraat, en de andere op het 
punt waar de Westerstraat en de Sterrebosstraat 
elkaar treffen. De camera's gaan op 27 december 
weer weg, tenzij Wienen de situatie voor die datum 
weer veilig genoeg acht.

bron: Haarlems Dagblad 01-10-24

HERFST
2024

Helaas is er Japanse duizendknoop in de Leidsebuurt gesig-
naleerd. De Japanse duizendknoop is een mooie maar lastige 
plant. Hij kan enorm gaan woekeren en zelfs door beton heen 
groeien, waardoor hij schade kan toebrengen aan schuren 
en huizen. De bestrijding is niet gemakkelijk. Met wortel en 
al uit de grond trekken, kort knippen en/of er kokend water 
opgieten kan (een beetje) helpen. Een professionele hovenier 
inschakelen is beter. Belangrijk: doe handschoenen aan als 
u met deze plant aan de gang gaat, gooi het afval niet in de 
groenbak (anders verspreidt hij zich nog verder) en laat geen 
stukjes of blaadjes vallen. 

Grote inzamelingsactie  
na brand
Tot grote schrik van velen is er onlangs een brand uitgebro-
ken in de Brouwersstraat. Een vader en zijn zoon zijn hun net 
opgeknapte huis en inboedel kwijtgeraakt. Vrienden en buren 
zijn een inzamelingsactie begonnen, zodat het huis weer opge-
bouwd kan worden. Laten we ons als Leidsebuurt sterk maken 
voor deze mensen! Doneren kan via de volgende website:  
www.doneeractie.nl/hulp-na-brand-ronald-en-binck/-95841

Japanse
duizendknoop

OH JEE

TER INFORMATIE
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Aflevering 1: 
Het geheimzinnige landje
Een vervallen schommelbank, trampoline, plastic stoel, een 
paar houten schuurtjes en hoog, heel hoog gras. Dat is waar 
ons oog op valt als we langs de Brouwersvaart richting het 
Houtmanpad wandelen. Net voordat we onder het spoor 
door lopen, zien we aan de linkerkant een landje. Het lijkt 
geen tuin want er komt geen huis op uit. Het is ook geen park-
je want er staat een hek omheen. Van wie is dit geheimzinnige 
landje, wie gebruikt het momenteel en heeft het een bijzon-
dere geschiedenis?

Geen concrete plannen
De eerste die we spreken is de bewoonster van het aangren-
zende huis. Ze laat ons even binnen en weet te vertellen dat 
het landje van haar huisbaas is, net als haar woning. Eerst 
woonde hij hier zelf en nu verhuurt hij het huis aan haar. Ze 
mag het landje gebruiken. Haar huisbaas wil niet met ons pra-

ten omdat hij nog geen concrete plannen heeft met het land-
je. Jammer maar begrijpelijk. De bewoonster heeft wel con-
crete plannen: ze gaat snel het veel te hoge gras maaien. 

Ezeltjes
De volgende die we spreken is een buurtgenoot. Ze woont al 
tientallen jaren aan de Willem Theeldreef (dwars op de Brou-
wersvaart) en weet ons te vertellen dat het landje een tijdlang 
eigendom van het echtpaar Peute was. De familie Peute ver-
bouwde daar onder andere bloemen en groenten. Een kennis 
van hen mocht er zijn ezeltjes laten grazen. Nadat de man des 
huizes overleed, heeft de familie Peute het landje van de hand 
gedaan. Het verhaal gaat dat een projectontwikkelaar het 
kocht en wilde bebouwen, maar dat het bestemmingsplan dat 
niet toestond. Mevrouw Peute wil ons er een andere keer wel 
meer over vertellen bij een bakje koffie, maar ziet daar later 

Om de buurt nog beter te leren kennen, wandelt de redactie van de Leidsebuurtkrant 
zo vaak mogelijk door de straten. Als we iets opvallends zien, gaan we op onderzoek 
uit. Helaas vinden we niet altijd alle antwoorden. Mocht u als lezer meer weten: mail 
ons dan via wijkkrant@leidsebuurt.nl

Hé, wat 
zou dat 
zijn?
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toch vanaf. Haar buurman Peter weet net zo veel, zo zegt ze, 
en die is toevallig ook net buiten. 

Opmerkelijk
De laatste die we dus (voorlopig) spreken is Peter. Hij woont al 
langer dan vijftig jaar in de Willem Theeldreef en zat langdurig 
in de wijkraad van de Leidsebuurt. Hij draagt ons meteen een 
mooi onderwerp aan voor een eventuele volgende aflevering 
van deze serie. De Willem Theeldreef is namelijk op nogal an-
archistische wijze aan zijn naam gekomen: de bewoners heb-
ben zelf een bordje opgehangen met de naam van (oud)be-
woner, ‘ontwerper en uitvoerder’ Willem Theel. 
Over het landje weet hij nog twee bijzonderheden te vertel-
len: het was vroeger van de NS. En: het is uniek dat hier een 
tijdlang ezels hebben gestaan, “want een heleboel soorten 
vee mogen niet in de stad lopen”, aldus Peter. Misschien kan 
de bewoonster er in overleg met haar huisbaas weer ezels la-
ten grazen, dan hoeft ze het ook niet meer te maaien. 

ADVERTORIAL

Transformeer jouw buitenruimte in een groen 
paradijs met hulp van Marjan Zaagman! Als 
gediplomeerd tuinontwerper is zij gespecialiseerd in 
kleine (stads)tuinen, balkons en dakterrassen - 
perfect voor buurten waar groen gewenst is maar 
ruimte beperkt is.

Wat biedt Marjan?
• Een (gedeeltelijk) tuinontwerp met beplantingsplan.
• Individuele tuinworkshops: 4 uur samen met 

Marjan, aangepast aan jouw behoeften.
• Adviesgesprekken van 1-2 uur.

Marjan luistert naar jouw wensen en creëert samen 
met jou een plan dat perfect bij je past. Van 
materiaalkeuze tot budget en onderhoud, alles wordt 
zorgvuldig overwogen. Marjan werkt samen met een 
hovenier om het plan tot leven te brengen. Neem 
contact op voor de mogelijkheden! Het eerste 
gesprek is altijd gratis, behalve als het blijft bij een 
eenmalig advies

Eerste hulp bij 
groene paradijsjes

Nieuw: tuinworkshops! Kijk op de 
website voor meer informatie.Cultivate, Decorate, Thrive

info@marjanzaagman.nl

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl

06 - 38 57 84 16

Contact 

Marjan Zaagman

PS. Om wat zekerder te zijn van onze zaak, hebben we de ei-
gendomsgegevens van het perceel opgevraagd bij het kadas-
ter. Het landje is op 27-02-2024 in bezit gekomen van de hui-
dige huisbaas. 
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Kinderen 
van de 
Leidsebuurt

Ed: “Mijn opa en oma woonden op het Leidseplein nr. 10, daar 
is mijn vader geboren. Zij zijn later verhuisd naar de Leidsestraat 
en daar ben ik geboren. Ik ben daar opgegroeid, veel buiten 
spelen, vooral stoepranden. Dat kon toen nog omdat er weinig 
auto’s in de straat stonden. Het was gezellig, het leven speelde 
zich veel buiten af. Overal waren kleine winkeltjes. De Leidse-
buurt was vroeger een echte arbeidersbuurt, oude rotzooi, ar-
moedig. Ik heb mijn vrouw Marleen op dansles ontmoet. Zij 
woonde ook in de Leidsestraat (haar vader had daar een slage-
rij), maar we zaten ieder op een andere basisschool, dus ken-
den elkaar niet.

Mijn opa is in 1932 een aannemersbedrijf begonnen, op het 
Leidseplein, in het hoekje op nummer 37, waar nu mijn werk-
plaats is en de kapsalon van Anita.
Toen opa stierf heeft mijn vader samen met zijn broer het be-
drijf voortgezet. Ik ben in 1980 bij het bedrijf gaan werken en 
heb het uiteindelijk overgenomen. Ik werk nog steeds met veel 
plezier! In 1984 zijn we op het Leidseplein gaan wonen, nadat 
het bedrijf wat panden in het rijtje had overgenomen. We kre-
gen twee kinderen, Michel en Anita. Michel woont nu met zijn 
vrouw en kinderen (de vijfde generatie!) in het bovenhuis naast 
ons, Anita woont in het huis onder ons. Dus gezellig dichtbij 
elkaar.”

Anita: “Ik ben geboren op het Leidseplein en de enige verhui-
zing die ik in mijn leven heb meegemaakt was naar het huis 
beneden, waar ik nog steeds woon. Ik zat op de Bavoschool, 
waar ik een leuke tijd heb gehad. Wij speelden eigenlijk nooit 

op het Leidseplein, omdat dat echt het ‘Peppelaar-gebied’ was. 
Ook na schooltijd waren daar kinderen van die school die het 
echt als hun plein zagen. Ik heb de buurt zien veranderen van 
een Haarlemse volksbuurt naar een buurt met veel gezinnen 
met kleine kinderen van buitenaf, die naar elkaar toe trekken en 
dat maakt de sfeer toch anders. Voor jonge mensen is het nu 
helaas onbetaalbaar om er een huis te kunnen kopen.”
“Ik werk als kapster, deels in een kapsalon in de stad en deels in 
mijn eigen kapsalon in het oude kantoortje van mijn opa op het 
Leidseplein. Mijn huis is fijn, alhoewel ik geen tuin heb. Maar op 
het bankje voor het huis is het heerlijk. Het plein is toch een 
beetje onze voortuin.”

Ed: “Mocht ik ooit eens de loterij winnen dan zou ik wel een 
boerderijtje op de Veluwe willen kopen om daar te gaan wo-
nen. Maar zo niet blijf ik gewoon lekker op het Leidseplein. 
Misschien een keer een traplift of wij verhuizen naar beneden 
en Anita naar boven. De Leidsebuurt blijft onze buurt!”

In deze serie, Kinderen van de Leidsebuurt, 
nemen we iedere keer een kijkje binnen bij 
iemand die in de Leidsebuurt is opgegroeid. 
Wat maakt de buurt voor hen de mooiste plek 
waar je wieg kan staan? Deze keer spreek ik 
met Ed Klaassen (66) en zijn dochter Anita 
(35). Zij zijn van de derde en vierde generatie 
van de familie Klaassen, allen opgegroeid in 
de Leidsebuurt.

VIJF GENERATIES KLAASSEN
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BasBike Tweewielerservice 

Westergracht 99-zw, 2013 ZN  HAARLEM 

Voor reparaties en accessoires, 
tevens dealer van: 

 
BSP, Cortina, Pointer en Sparta 

& 
E-bikes van Sparta en Qwic  

 
T : 023 - 5312222 

I: www.basbike.nl - E: info@basbike.nl 

Een wijkplatform is een netwerk van mensen die zich 
voor hun buurt of wijk willen inzetten. Bijvoorbeeld om 
de buurt groener en duurzamer te maken, samen een 
leuk wijkfeest te organiseren of om de verkeersveilig-
heid van de buurt te verbeteren.

Het Wijkplatform Leidsebuurt is nog erg nieuw en in de plaats 

gekomen van de Wijkraad. Het Wijkplatform wil werkgroepen 

vormen op de volgende thema’s: ontmoeten, communicatie, 

openbare ruimte en ondersteuning. De werkgroep communica-

tie is al heel actief en maakt onder andere de Leidsebuurtkrant. 

De vrijwilligers van het Badhuis zetten zich in voor ontmoeting 

in de buurt. De andere werkgroepen moeten nog gevormd wor-

den. Heb jij een goed idee en zou je hiervoor een werkgroep wil-

len starten? Of lijkt het je leuk om bij een bestaande werkgroep 

aan te sluiten? Neem dan contact met ons op via onderstaande 

gegevens. 

Samen maken we de Leidsebuurt nog mooier, beter en leuker!

Contact:

                       www.leidsebuurt.nl
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4 OKTOBER WAS HET DIERENDAG, DAAROM DEZE 
Dierenspecial!

Een duizendpoot en een mier gaan naar de 
bioscoop. De mier gaat zitten en kijkt naar de 
film. Pas als de film al bijna afgelopen is komt 
de duizendpoot binnen. De mier vraagt: ´Waar-
om was je zo laat?´ Zegt de duizendpoot:´Er 
stond een bordje voeten vegen.´ 

We beginnen met 
een mop :)

Voor onze dierenspecial hebben we 
een interview gehouden bij de nieuwe 
dierenwinkel Maxi Zoo.

Wat  voor dieren verkopen jullie?                   
Vissen, vogels en hamsters.

Waarom is de naam van de winkel veranderd?               
De winkel heeft een nieuwe eigenaar. 

Is er ooit iets gestolen uit de winkel?       
Nee,in principe niet nee. 

Welke dieren verkochten jullie vroeger?         
Russische dwerghamster en gewone dwerghamsters.	

Is er wel eens iets geks gebeurd?
Ja, er is een keer een vogel ontsnapt. Hij vloog rond 
in de winkel.	

			      Poes Bert

Speciaal voor de dierenspecial hebben we 
een opvallende buurtbewoner geinterviewd: 
Poes Bert.
Poes Bert is de huiskat van Café Bert. Het is een meisje en 
ze is opgegroeid in het café en is nu ongeveer 17 of 18 jaar. 
Poes Bert is al langer in het café dan de eigenaar zelf. Iedere 
keer wanneer het café een nieuwe eigenaar krijgt, blijft poes 
Bert. Ze is graag veel buiten, ze ligt dan lekker warm in de 
zon. Ze komt alleen even naar binnen om snoepjes te halen 
of als het regent. Haar lievelingskleur is blauw. Poes Bert is 
een keer twee weken zoek geweest. Ze bleek in Diemen te 
zijn. Ze was in een busje van een aannemer gesprongen.

Maxi Zoo
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Dat veel eenden verdwenen zijn komt gelukkig niet door het 
voeren, maar alsnog kan je het beter niet te vaak doen als ze 
babyeendjes hebben, want dan voeren ze het brood aan de 
kinderen en dat is slecht voor ze. 

De vraag is dus eigenlijk: Hoe slecht is brood voor eenden?
Dat weten we niet precies, maar we weten wel dat veel brood 
eten slecht voor ze is. Ze gaan er voedingsstoffen door missen 
en dat is niet goed voor hun immuunsysteem, daardoor 
kunnen ze eerder ziek worden. Beschimmeld brood is zelfs 
giftig voor ze! Het is ook niet nodig om ze te voeren, want ze 
kunnen ook prima zelf eten vinden. In de winter eten ze vooral 
gras, kleine waterdiertjes en waterplanten, die kunnen ze goed 
vinden en het is veel gezonder! DUS NIET TE VAAK EENDEN 
VOEREN!!!

Op bezoek bij de 
dierenarts
Wat voor dieren krijgen jullie het meeste binnen?
Honden, katten, konijnen en cavia’s. 

Wat voor dieren krijgen jullie het minst binnen?
De kleine dieren, zoals muisjes en hamsters. En we doen 
geen grote dieren, zoals paarden en koeien. 

Wat voor vragen krijgen jullie het meeste?
Er bellen veel mensen om een afspraak te maken voor vacci-
natie. En natuurlijk omdat dieren ziek zijn. 

Wat is het oudste dier?
Het oudste dier is zeker 20 jaar. Dat is heel oud voor een kat. 
We hebben ook honden van 16 jaar. 

Wat is het meest bijzondere dier?
Dat is onze eigen schildpad Gijs. 

Eenden voeren?
 
30% van de eenden is verdwenen maar komt 
dat door het voeren? En is dat slecht voor de 
eenden?

Waarom is jullie huisdier een schildpad?
Dat komt nog van de vorige eigenaar. Die 
hield heel erg van schildpadden. Hij woont 
hier nog steeds, want schildpadden worden 
natuurlijk heel oud. Hij is nu 15. 
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Heb elkaar lief  
WONINGBRAND IN DE LEIDSEBUURT

Soms gebeuren er dingen die je diep raken, juist omdat ze zo 
dichtbij komen. Je gunt iedereen het beste, maar soms lijkt het 
leven extra oneerlijk. Alsof het harde ervan niet eerlijk over alle 
huizen wordt verdeeld. Het voelt extra zwaar als het gebeurt in 
je eigen buurt, in je eigen straat, bij mensen die je hoog hebt 
zitten en je juist alle liefde en geluk van het leven toewenst. Het 
zet je weer met beide benen op de grond.

Zoals de meesten van jullie weten, is er laatst een grote brand 
geweest in de Brouwersstraat, hier in onze mooie Leidsebuurt. 
Het huis, waaraan jarenlang keihard was geklust, was eindelijk 
af. Klaar voor een nieuw hoofdstuk. Helaas liep dit heel anders 
dan gehoopt.

Als je door de Brouwersstraat loopt, kun je de schade goed 
zien. De materiële schade is natuurlijk groot, maar nog veel hef-
tiger is de impact op het gezin. Er komt in zo’n situatie natuurlijk 
enorm veel op je af. En tegelijkertijd gaat het leven ook verder, 
moet je blijven knokken. 

Ondanks dat we de verdrietige dingen in het leven niet bij el-

kaar kunnen wegnemen, kunnen we er wel voor elkaar zijn, ie-
der op zijn eigen manier. Een helpende hand, wat regelwerk, 
een knuffel, een lief berichtje, een luisterend oor. En als je dat 
fijn vindt, een kleine bijdrage. 

Om het getroffen gezin een steuntje in de rug te geven, is er 
een crowdfunding gestart. Hiermee kun je wat geld bijleggen. 
Misschien denk je: “Wat kan mijn bijdrage nu doen?” Maar in 
een buurt zoals de onze, waar we al generaties lang samen de 
schouders eronder zetten, weten we dat elk beetje helpt. Laten 
we voor elkaar blijven zorgen, in goede en slechte tijden.

Wil je ook doneren? Bekijk de informatie op pagina 
www.doneeractie.nl/hulp-na-brand-ronald-en-binck/-95841.

Liefs, Sanne
p.s. we zijn er voor je lieve Roon      dikke kus van je buurtjes.

COLUMN
NIEUW IN DE BUURT

Nepagenten actief: 
Geef nooit geld of 
waardevolle spullen af! 

PAS OP!

De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als 
agent. Zij weten slachtoffers met babbeltrucs over te halen 
om geld en waardevolle spullen af te geven. Slachtoffers, 
veelal oudere mensen, worden gebeld door iemand die zegt 
van de politie te zijn. Deze persoon vertelt dat er een risico 
is dat  er bij het slachtoffer wordt ingebroken. Hij of zij biedt 
aan dat een  agent waardevolle spullen en geld ophaalt, om 
veilig te bewaren in een  kluis op het politiebureau. Korte 
tijd later staat er een 'agent' aan  de deur. Soms dragen zij 
burgerkleding, soms een uniform (of iets dat  daar sterk op 
lijkt). 

Wat kunt u doen: 
• Wordt u gebeld en vertrouwt u het niet? Hang op en maak 
melding bij  de politie door 0900-8844 te  bellen. 
• Staat er een 'agent' voor uw deur? Vraag altijd naar 
identificatie (een pas met foto en dienstnummer). Bel  112 als 
u het niet vertrouwt!
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www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

Wil  je je (stads)tuin, balkon of terras 
omtoveren tot een groen paradijs?

Dan kan ik je helpen met een passend 
ontwerp, beplantings-plan of advies!

Ook een individuele workshop van 
4 uur is mogelijk. Kijk op mijn website 
voor meer info.

Marjan Zaagman 
Tuinontwerp
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Iedereen heeft een verhaal. En dat 
het 2024 is, is een mooie aanleiding 
om in elk nummer van deze krant 
kennis te maken met buurtgenoten 
die toevallig op nummer 24 wonen. 
We hebben aangebeld bij Waldeck 
Pyrmontstraat 24 Rood.

Ik had hem al wel 
eens gezien bij de 
supermarkt waar ik 
achter de kassa zat”

“
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Wie zijn jullie?
Rooske: “Rooske van Montfort-Last, ik moet nog een beetje 
wennen aan die naam, we zijn pas een jaar getrouwd. En dat 
is Tim van Montfort. Ik ben 30 en Tim is 32 jaar. En we 
hebben sinds een paar maanden poes Luna overgenomen 
van een gezin in Urk. Toevallig komen Tim en ik allebei uit 
Heemskerk. Ik had hem al wel eens gezien bij de super-
markt waar ik achter de kassa zat, maar we leerden elkaar 
pas kennen via een collega van Tim toen ik in Leiden 
studeerde. Nu zijn we bijna tien jaar samen.”

Hoe ziet jullie gemiddelde dag eruit?
Tim: “Of ’s ochtends, of ’s avonds ga ik naar de sportschool,  
padellen of naar de crossfit. Tot mijn twintigste trainde ik in 
het nationaal jeugdteam judo bij Kenamju. Met de vrienden 
die ik toen heb gemaakt, sport ik nog steeds graag. Gasten 
moeten wat doen samen. Daarna stap in in de dubbeldek-
kerbus naar Amsterdam. Daar werk ik als belastingadviseur 
bij advocatenkantoor Loyens en Loeff. Vroeger bleef ik daar 
eten, maar dat doe ik nu thuis met Rooske. ’s Avonds gaat 
de laptop dan wel vaak weer open om verder te werken.”
Rooske: “Ik werk als data-analyst en projectleider in het 
OLVG (Ziekenhuis, red.) in Amsterdam. Een paar dagen per 
week werk ik thuis. Verder doe ik aan padel en kickboksen 
en vind ik het leuk om te tuinieren op ons dakterras.”

Wat betekent de Leidsebuurt voor jullie?
Rooske: “Ik vind het een knusse wijk, en gezellig om te zien. Er 
is veel contact met buren en mensen helpen elkaar. Onze 
buurvrouw Petra past bijvoorbeeld op onze kat, en wij op die 
van haar. We zijn hier bijna drie jaar geleden komen wonen, na 
een paar jaar in Amsterdam te hebben samengewoond. Het 
leven was daar heel anoniem, niet echt gezellig. Toen besloten 
we naar Haarlem te gaan, tussen ons werk en onze familie in.”
Tim: “Ik vind het een leuke buurt waar mensen op elkaar 
letten. Het is een rustige plek en dichtbij het centrum. Tijdens 
mijn judo-tijd woonde ik met mijn teamgenoten samen in 
Haarlem. Veel van hen zijn er altijd blijven wonen. Daardoor 
voelde ik mij meteen weer thuis in de stad.”

Wat is jullie favoriete plek in de buurt?
Rooske: “Moeilijk, ik kom het meest bij de Deka-markt, 
maar dat ga ik niet noemen als mijn favoriete plek. Mis-
schien moet ik het nog ontdekken. Of wacht, misschien is 
het wel dat landje met die schattige ezel!”
Tim: “Geen idee, ik ben een man hè! Mijn favoriete plek is 
waar de mensen zijn waar ik om geef.”

Wat zouden jullie doen met een miljoen?
Rooske: “Ik denk dat ons leven met een miljoen niet echt 
zou veranderen. Door potentiële gezinsuitbreiding zouden 
we misschien toch een groter huis kopen.”
Tim: “Rooske en ik denk daar hetzelfde over. We zijn 
tevreden met het normale leven. We hebben niet echt 
behoefte aan dure vakanties enzo.”

Wat is jullie levensmotto?
Tim: “Ik zorg ervoor dat ik mijn geluk niet hoef te halen uit 
hoogtepunten zoals grote reizen. Ik vind het belangrijk dat 
mijn dagelijks leven fijn is. We hebben veel vrienden en 
grote families. Met iedereen gaat het wel eens beter, of 
slechter. Een relatie gaat uit, of er zijn gezondheidsproble-
men. Om dan te kunnen helpen valt niet altijd in de catego-
rie leuk, maar ik vind het wel heel belangrijk.”
Rooske: “Dat vind ik ook. We willen klaarstaan voor de 
mensen om ons heen. Op onze leeftijd spelen veel grote 
thema’s. Als we worden gebeld is er een huwelijk gepland, 
een kind geboren, iemand is depressief of heeft een 
burn-out. Het is fijn dat we de tijd hebben er ook op die 
momenten voor anderen te zijn. ”

Wat maakt jullie kwaad?
Tim: “Het maakt me boos als mensen alleen aan zichzelf 
denken. Dat ze bijvoorbeeld jou niet komen helpen met 
minder leuke dingen zoals verbouwen, maar dat wel van jou 
verwachten.”
Rooske: “Mensen die alleen contact zoeken wanneer ze iets 
van je nodig hebben, Of pas op het allerlaatst willen 
afspreken, omdat ze afwachten of er nog iets leukers 
voorbij komt.”

En blij?
Tim: “Bij Rooske zijn. En tijd doorbrengen met familie, 
vrienden en collega’s. Dat het zo gezellig is dat de tijd vliegt 
en ik niet eens meer op mijn telefoon kijk.”
Rooske: “Haha, confronterend dit! Wat zegt het dan als je 
bij mij op je mobieltje zit? Ik word blij van dit zonnige weer. 
En van onze kat Luna.”

Wat hopen jullie dit jaar te doen? En in het leven?
Tim: “Ik wil vaker dingen gaan doen waarvoor ik nu geen tijd 
heb. Weer gitaar spelen bijvoorbeeld. In huis hebben we veel 
geklust, maar ik zou ook wel eens wat moeilijkere projecten 
willen aanpakken dan plinten plakken, of lampen ophangen. 
Voor de verre toekomst heb ik niet echt een plan. Ik hoop dat 
iedereen die dichtbij me staat, dichtbij me blijft.”
Rooske: “Ik wil juist niks doen dit jaar! Ik ben de afgelopen 
tijd heel druk geweest als ceremoniemeester van een 
huwelijk in Italie, vorig jaar met onze eigen bruiloft. Het jaar 
ervoor met die van mijn broer. Ons nieuwe huis moest 
worden verbouwd en ingericht. In mijn werk ben ik van 
rechten naar de zorg geswitched en moest ik veel bijleren. Ik 
heb nog genoeg interesses hoor, maar nu wil ik even rust 
nemen. Later hoop ik met Tim kindjes te krijgen en dan in 
een wat groter huis te gaan wonen. Met een tuin, want Tim 
wil graag een geit, haha. Ik zou wel altijd willen blijven 
werken, ik heb nu een hele leuke baan en collega’s. Voor mijn 
gevoel zijn we wel echt ergens naartoe aan het werken.”
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Het Badhuis draait op een grote groep 
vrijwilligers. Naast alle organisatoren, 
creatievelingen en barmensen is er ook een 
bestuur dat de organisatorische kant van 
het Badhuis onder haar hoede neemt. Het 
huidige bestuur is al ver over hun officiële 
zittingstermijn heen. 

Ben je handig met cijfers en centen en heb je een paar 
uurtjes per maand tijd over om in de wijk te investeren? Dan 
is het penningmeesterschap van het Badhuis iets voor jou! 
We vergaderen één keer per maand, de penningmeester 
sluit aan en geeft input vanuit het financiële perspectief. 
Facturen worden automatisch gemaakt, dus het gaat vooral 
om met enige regelmaat het kasboek bij te houden. 

VACATURE

Penningmeester

Ben je iemand die makkelijk overzicht bewaard en voor een 
paar mailtjes je hand niet omdraait? Dan is het secretariaat 
van het Badhuis misschien iets voor jou! Je beheert de 
mailbox, regelt de verhuur, plant de vergaderingen en denkt 
vooral lekker mee over het wel en wee van het Badhuis 
tijdens de maandelijkse vergadering.

In memoriam onze vaste Badhuisgast Sulya Vennik.  
We missen je!

Tekening: Lidia Schoonderbeek

Nieuws uit 
het Badhuis

Daarom gaat het Badhuis de komende 
tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden 
om het bestuur te verversen. 

Iets voor jou? Bekijk de vacatures 
hier linksonder! Of maak gewoon een 
afspraak: info@badhuisleidsebuurt.nl.

VACATURE

Secretaris
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oktober

9    NIEUWE REEKS MY GENERATION ROCKKOOR

14  THRIVE VROUWENNETWERK

16  AUTIROZE

18  DANSMIDDAG SENIOREN 

18  KLIMAATKOOR

20  LIVE MUZIEK: BELLEMAN BROTHERS

25  KOFFIEOCHTEND SENIOREN
vanaf 11.15 uur

25  CAFÉ DE LIEFDE  
27  BADKAMERGALM

30  REPAIRCAFÉ

november 
 

1 t/m 3   KUNSTLIJN

14  ONTBIJT

15  DANSMIDDAG SENIOREN

15  FILM FOOD FESTIVAL

16  KARAOKE 
thema: Rock 'n Roll

17  WORDS & MORE
met DS Daluiso, Wouter Planteijdt & vrienden

18  THRIVE VROUWENNETWERK

20  AUTIROZE

22  ROLLERDISCO

24  BADKAMERGALM

27  REPAIRCAFÉ

28  BADHAP

29  KOFFIEMIDDAG SENIOREN
vanaf 13.30 uur

december

1    MAAKMARKT
Creatieve cadeautjes voor december en live muziek

7    KLIMAATKOOR

12  ONTBIJT

14  KOOR: HARLEM JIVE

16  THRIVE VROUWENNETWERK

18  AUTIROZE 

19  KARAOKE 
thema: feest

20  DANSMIDDAG VOOR SENIOREN

25  REPAIRCAFÉ

26  BADHAP

29  BADKAMERGALM

JANUARI

10  NIEUWJAARSBORREL LEIDSEBUURT

hetBadhuis
voor en door buurtbewonersAGENDA

Meer informatie op www.badhuisleidsebuurt.nl  |  Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem  |  info@badhuisleidsebuurt.nl

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor de actuele planning en tijden op de website.

Terugkomende activiteiten
Dag

ma

di

wo

do

vr

zo

Tijd

09.45 - 11.45
14.30 - 15.30

09.00 - 12.00
10.00 - 12.00

08.30 - 12.00
09.30 - 11.00
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
15.30 - 17.00
20.00 - 22.00

07.30 - 09.30 
10.00 - 13.00
 
08.30 - 10.00
16.30 - 19.00

16.00 - 19.30

Frequentie 

laatste v.d. maand
wekelijks

wekelijks
wekelijks

wekelijks
1e v.d. maand
2e, 3e, 4e v.d. maand
wekelijks
om de week
wekelijks
laatste v.d. maand

2e v.d. maand
wekelijks

wekelijks
1e v.d. maand

laatste v.d. maand

Activiteit
 
Schrijfclub
Stoelyoga

Koffie ochtend
MaakDinsdag

Koffie ochtend
Kinderbadje 
Cre@ctief
Schilderen met Acrylverf
Huiskamerproject 
Seniorenkoor 
Repair Café

Buurtontbijt
Taalcafé 

Koffieuurtje
Buurtborrel

Badkamergalm
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Muis en Maté
10

Het Gevaarlijke Ovenavontuur

O

Maté en Muis wonen in de Leidsebuurt. 
Maté is meester en Muis houdt van eten. 
In elke Leidsebuurtkrant beleven ze een 

nieuw avontuur.

            p een herfstavond, 
terwijl de regen tegen de 
ramen tikt en de wind om het 
huis huilt, besluit Maté dat 
het de perfecte avond is om 
koekjes te bakken.
‘Hoera! Koekjes!’ roept Muis 
enthousiast. Muis is blij 
met zijn grote vriend Maté 
met wie hij samen aan de 
Westergracht woont. Het oude 
huis is een beetje krakend en 
tochtig, maar gezellig vol met 
verborgen hoekjes.
Muis en Maté doen bijna alles 
samen, van boeken lezen tot kleine avonturen beleven in het 
huis.
Maar wat ze het allerliefste doen, is samen iets lekkers 
bakken in de oven.
Muis rent vrolijk door de keuken terwijl Maté de ingrediënten 
voor de koekjes verzamelt: bloem, boter, suiker en 
chocolade. Muis springt op en neer op het aanrecht, klaar 
om elk kruimeltje dat op de grond valt, op te vangen. ‘Deze 
keer maken we extra veel koekjes,’ zegt Maté met een 
glimlach, terwijl hij het deeg kneedt. Muis piept instemmend, 
zijn kleine oogjes glinsteren van opwinding terwijl hij de 
bewegingen van Maté nauwlettend volgt.
Wanneer het deeg klaar is, begint Maté met het uitsteken 
van de koekjes. Muis helpt mee door kleine balletjes deeg 

op het bakpapier dat op de 
bakplaat ligt te leggen. Hij werkt 
voorzichtig met zijn pootjes om alles 
netjes te krijgen. Als ze klaar zijn zet 
Maté de bakplaat in de oven.
‘Over twintig minuten is het 
smullen, Muis. Ik wacht in de 
huiskamer, jij mag in de keuken 
blijven als je wilt,’ zegt Maté terwijl 
hij de ovendeur sluit. Hij schuift de 
theedoek die hij altijd over de lange 
handgreep heeft hangen om te 
drogen opzij, zodat Muis in de oven 
kan kijken.
Muis ziet hoe Maté naar de 

huiskamer loopt en zijn koptelefoon op zijn hoofd zet. 
Maté houdt ervan om naar muziek te luisteren en hij zet het 
volume altijd flink hard. Muis weet dat het bijna onmogelijk is 
om Maté te storen als hij zo in zijn muziek zit, maar hij maakt 
zich daar geen zorgen over. Hij blijft in de keuken bovenop 
het aanrecht zitten en hangt zijn koppie over de rand. Maar 
plotseling, terwijl de koekjes in de oven beginnen te bakken, 
hoort Muis een vreemd en onheilspellend geluid. Het klinkt 
als zacht kraken, dat steeds luider wordt. Muis ziet hoe het 
buitenste glas van de oven begint te barsten. Voordat Muis 
iets kan doen, spat het glas met een luide knal in duizend 
stukjes uiteen, die door de hele keuken vliegen. Overal 
liggen glinsterende stukjes glas, en de warme lucht uit de 
oven begint de keuken te vullen. ‘Dat is gevaarlijk!’ piept 
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de keuken en ziet het kapotte glas en de brand in de 
oven. Vlug maakt hij de theedoek drijfnat en gooit hem 
op het brandende bakpapier. Hij zet de oven uit en loopt 
voorzichtig tussen het glas dat op de grond ligt door naar 
het keukenraam, dat hij wagenwijd openzet.
‘Dat was op het nippertje!’ zegt Maté. Hij kijkt om zich heen. 
‘Muis! Waar ben je? Ben je in orde?’
‘Ik ben hier!’ piept Muis hard.
‘Waar?’ roept Maté. Hij ziet Muis niet.
‘Onder de stapel boeken,’ piept Muis.
Maté loopt snel de huiskamer in en bevrijdt Muis die onder 
de boeken ligt. Gelukkig vielen ze niet echt bovenop hem, 
maar vormden ze een holletje waarin hij gevangen zat.
En dan begrijpt Maté alles.
‘Jij kleine held! Jij hebt me gewaarschuwd,’ zegt hij, terwijl 
hij Muis voorzichtig oppakt. ‘Dankzij jou is er geen ramp 
gebeurt. Wat ik me alleen nog afvraag is hoe het komt dat 
de oven op zijn hoogste stand stond,’ zegt Maté.
‘Uh… dat kan ik uitleggen,’ zegt Muis zachtjes. Hij vertelt 
wat er gebeurd is en dat hij juist probeerde de oven uit te 
zetten.’ 
Maté glimlacht. ‘Geeft niks, Muis. Je hebt je best gedaan. 
Voor mij ben je nog steeds een held.’ 
Nadat de keuken is opgeruimd, zitten Maté en Muis samen 
onder een dekentje op de bank in de huiskamer. Maté leest 
voor uit Muis zijn lievelingsboek. Muis smult van een bak met 
kaasknabbels, die hij gekregen heeft als beloning voor zijn 
heldhaftige daad. Het oude huis kraakt zachtjes in de wind, 
maar binnen is het warm en veilig.

Muis. Met zijn pootjes probeert hij de aan de knop van de 
oven te draaien, niet wetende dat hij de temperatuur van de 
oven niet lager, maar veel hoger zet. En dan gebeurt er iets 
wat echt gevaarlijk is. Door de hoge temperatuur begint het 
bakpapier te branden. De keuken vult zich langzaam met 
rook.
Muis rent de huiskamer in, hij moet Maté waarschuwen. Maté 
heeft zijn ogen gesloten en leunt ontspannen met zijn hoofd 
tegen de armleuning van de bank. Hij geeft geen krimp, zelfs 
niet als Muis zachtjes aan zijn hand knabbelt, hij is volledig 
in de muziek verzonken. Muis bijt harder. ‘Hé, niet doen,’ 
zegt Maté die zijn ogen dicht houdt en hij duwt Muis weg. 
Muis piept zijn longen uit zijn lijf. Maar Maté kan hem niet 
horen. Muis kijkt paniekerig om zich heen. Hij moet Maté 
in beweging krijgen. Straks is hun gezellige huis verbrand. 
Muis ziet een stapel boeken op de rand van de bank liggen, 
precies bij de voeten van Maté. Als hij die stapel omver kan 
gooien, doet Maté vast zijn ogen open. 
Muis ruikt de brandlucht van het bakpapier. Met een sprint 
klimt hij de bank op. Hij zet zijn kleine schouder tegen de 
stapel en begint te duwen.
De boeken verschuiven zelfs geen millimeter; Muis is niet 
sterk genoeg. Dan bedenkt hij een ander plan. Hij klimt naar 
boven en begint op het bovenste boek te springen. Dat 
werkt. Het boek wiebelt en verschuift, en dan… Alle boeken 
glijden samen met Muis op de grond. Het laatste boek van 
de stapel valt op Matés voet. 
Maté schrikt op, rukt zijn koptelefoon af en kijkt geschrokken 
om zich heen. ‘Wat was dat?’
Dan ziet hij de rook de kamer binnenkomen. Zijn ogen 
worden groot van schrik. Zonder te aarzelen rent hij naar 
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Dit jaar ondervragen we mensen uit de buurt die zich 
vrijwillig ergens voor inzetten. Dit keer spreken we 
Linda Drost die iedere vrijdagmiddag creatieve activi-
teiten voor kinderen in de Leidsebuurt organiseert. 

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
“Ik help in het speeltuingebouw op het Brouwersplein om 
creatieve middagen voor kinderen te organiseren. Dit doe ik 
iedere vrijdagmiddag. Veel mensen zullen het halloweenfeest wel 
kennen. Dat organiseer ik dit jaar voor de vierde keer.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ik ben zelf heel creatief, maar mijn eigen kinderen eigenlijk niet 
zo. Ik vond het zonde dat er in dit mooie gebouw zo weinig 
georganiseerd werd. Toen ben ik het gewoon gaan doen. Het 
Halloweenfeest is ontstaan dankzij mijn dochter. Ze had een soort 
Halloween speurtocht op school, maar dat viel tegen. Toen zei ze: 
“Nu wil ik het een keer goed doen”, en dat hebben we gedaan.”
 
Hoe lang doe je dit werk al?
“Ik denk dat ik nu vijf jaar mijn eigen middag draai. Daarvoor 
hielp ik ook weleens bij losse activiteiten in de speeltuin.”  

Wat brengt het vrijwilligerswerk voor jou?
“Ik vind het leuk om te zien hoe kinderen genieten als ze iets 
gemaakt hebben waarvan ze dachten dat ze het niet zouden 
kunnen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen 
doen, ook als het thuis iets minder is. En het is natuurlijk ook 
gewoon heel gezellig.”

Heb je tips voor mensen die vrijwilligerswerk overwegen?
“Kom gewoon eens langs en ervaar hoe het is. Vrijwilligers zijn 
overal welkom. Kom bijvoorbeeld eens op vrijdagmiddag bij mij 
binnen en vertel of je een leuk idee hebt. Dan kijken we samen of 
we er iets mee kunnen.”

Met deze QR code krijg je toegang tot de Whats-app groep 
waarin de activiteiten in de speeltuin, waaronder die van Linda, 
worden aangekondigd.

VRIJWILLIG



info@saferobikes.com
saferobikes.com

Onderhoud

Reparatie

Onderdelen

Accesoires

voor al uw fietsreparaties

Sinds oktober 2020 geopend.

Wij werken met vakmensen.
Wij streven naar 

goede en snelle service.
Voor al uw reparaties.

Wij zien u graag tegemoet!

Ma tm Vrij 09:00 tot 18:00
Za 09:00 tot 17:00

0622709221

2e hands fietsen

Leidsestraat 58
2013XM  Haarlem

Safero

Quality parts en / of  
gebruikte onderdelen 
Naast een reparatie met  
originele onderdelen kunt u ook 
kiezen voor een reparatie met 
goedkopere quality parts en /  
of gebruikte delen. Wij geven  
u graag een vrijblijvende  
offerte van uw schade en  
adviseren in het maken van  
de keuze van de onderdelen.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Autoschadeherstel / spuitwerk
•  Taxatie en afhandeling met de  

verzekering voor W.A., W.A. casco  
en waarborgfondsschade. 

•  Spuiten van uw motor, scooter  
of scootmobiel

•  Spuiten van keukens en meubels
•  Reparatie van doffe koplampen
Altijd vervangend vervoer aanwezig

Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!

SPUITEN  

VAN KEUKENS  

EN MEUBELS

REPARATIE  
VAN DOFFE  

KOPLAMPEN



’t Wapen van Kennemerland, gelegen aan de weilanden op
steenworp afstand van Landgoed Elswout is de ideale
uitvalsbasis; hier drink je je cappuccino terwijl je uitkijkt
over de weilanden. Ons restaurant is de perfecte plek om
te genieten van heerlijke gerechten in een warme en
gastvrije sfeer. In de zomer is het heerlijk vertoeven op ons
terras met de hele dag zon.

Behalve een fantastisch restaurant hebben wij ook 2 mooie
zalen. 

Wil je je verjaardag eens uitgebreid vieren? Gaan jullie
trouwen? Misschien zoek je een inspirerende locatie om te
vergaderen of wil je een training geven? Het kan allemaal in
onze gezellige ruimtes. 

Meer informatie vind je op wapenvankennemerland.nl of
maak een afspraak, dan drinken we een kopje koffie en
bespreken we de mogelijkheden.

Dagelijks geopend van 09.00 tot 00.00 uur

 
Nog in 1881 liepen hier dagelijks 300 vissersvrouwen
('vislopers') met zware manden vol verse vis op hun rug
door de duinen naar Haarlem, waar op de vismarkt op 
de Grote Markt de meeste vis werd verkocht. Al hadden 
ze onderweg ook al hun klantjes.

Bij het begin van het pad (Zandvoortse Kostverlorenbuurt)
stond de ‘kousenpaal’, waar de vrouwen hun schoeisel
uittrokken en blootvoets verder liepen door het duinzand.
Bij Kraantje Lek namen ze een rustpauze. Daar kon het
schoeisel weer aan en liepen ze verder over de Zijlweg 
naar de Grote Markt.

Aan het einde van de dag vierden zij op weg naar huis de
omzet met een borrel in Het Hof van Holland - nu 't Wapen
van Kennemerland, in de volksmond nog steeds: 'De
Stinkende Emmer'. 

Deze handel liep eind 19e eeuw af, toen de concurrentie
van de nieuwe grote loggers en stoomtrawlers uit 
IJmuiden te groot werd.

’t Wapen van Kennemerland, vanouds De Stinkende Emmer


