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Zoals je leeft, wil je herinnerd 
worden door de mensen die van 
je houden. Een laatste vaarwel 
dat past bij wie je bent, helpt je 
naasten het verlies te dragen. 
Na jarenlang in het bedrijfsleven 
te hebben gewerkt, koos ik 
bewust voor een andere koers. 

Een waardig afscheid met 
respect, dat is waar het volgens 
uitvaartverzorger Yvonne 
Reichrath om gaat. In deze reis 
door de samenleving is Yvonnes 
motto:  ‘Zoeken naar raakvlakken 
en niet naar verschillen. Daarmee 
is taal, kleur, postcode en 
welstand ineens irrelevant... 
je ontmoet elkaar.  Wat telt, is 
het moment gedenkwaardig 
met elkaar kunnen beleven. Bij 
het verzorgen van uitvaarten 
kan ik mijn creativiteit en com-
municatieve talenten inzetten, 
terwijl ook mijn zakelijke 
achtergrond van pas komt.

Bij iedere uitvaart zet ik me met 
hart en ziel in voor een liefdevol 
laatste afscheid. Mijn werk voelt 
niet meer als werk, maar als 
onderdeel van mijn leven. De 
periode rond een overlijden is 
zonder uitzondering intensief.

Mijn rol is een uitvaart te 
organiseren die past bij de 
wensen van een familie. Mijn 
creativiteit en intuïtie helpen aan 
te voelen welk type uitvaart bij 
een familie past.
Daardoor kan ik gerichte 
adviezen geven, waarbij ik 
iedereen natuurlijk volledig 
vrijlaat om andere keuzes te 
maken.

Wil je meer informatie over wat een 
uitvaart inhoudt? Heb je specifi eke 
wensen die je wil bespreken? 
Neem gerust contact op voor een 
oriënterend gesprek, zonder enige 
verplichting.

Yvonne Reichrath, 
gediplomeerd uitvaartbegeleider 

en -verzorger.

EEN PERSOONLIJK & 

LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID

ROUWVERWERKING
Het is niet altijd 

vanzelfsprekend hoe je 
verlies een plek geeft. Ik 

kan je hierbij helpen en sta 
je bij in de verwerking. 

WWW.YVONNEREICHRATH.NL

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 5202 1776
Mijn werkgebied omvat o.a. Bloemendaal, Velsen, Haarlem en omstreken, Den Haag en Amsterdam.

+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl 
www.yvonnereichrath.nl

Yvonne Reichrath
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Beste buurtbewoners,

Officieel is dit het eerste nummer van 2024, al klopt dit 
niet helemaal, omdat u het winternummer net in het 
nieuwe jaar heeft ontvangen. Maar voor ons blijft het 
lente-nummer de aftrap van het nieuwe jaar. Het nieuwe 
jaar dat in tuinen en bermen zich al langzaam begint te 
ontvouwen. Op sommige plekken zijn het kleine groene 
puntjes die voorzichtig boven de grond komen, op andere 
plekken is de felgele narcis al helemaal uitgekomen. Hier 
en daar beginnen boompjes voorzichtig te bloeien. Nog 
even en al het groen gaat zich ontpoppen. En dat groen 
wordt steeds meer. Dankzij enthousiaste bewoners die 
geveltuintjes aanleggen (wist u dat u gratis plantjes bij het 
Badhuis kunt ophalen tijdens het tegelwippen op 13 april, 
in ruil voor tegels en/of zand?).

In de Gasthuislaan is het vergroenen serieus aangepakt. 
Met een mooie subsidie worden grote stukken in de staat 
vergroend. Hierover leest u natuurlijk in deze krant. 
Daarnaast willen we onze buren beter leren kennen en 
zullen we het hele jaar 2024 in gesprek gaan met mensen 
die wonen op de nummers 20 en 24. Woont u op één van 
deze nummers en lijkt het u leuk om uw verhaal te vertel-
len, heeft u andere leuke ideeën voor de krant of de buurt, 
of lijkt het u leuk om mee te doen? Mail ons op wijkkrant@
leidsebuurt.nl of kom langs bij het badhuis.
  
Veel leesplezier en vrolijke groet,

De redactie
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V
an

 d
e 

re
d

ac
ti

e Inhoud
Nieuwsflitsen  /

De Koorschool  /

Repair Café  /

Alles kids!  /

Geschiedenis in de buurt  /

Column en WhatsApp groep /

Nummer 20 & 24  /  

Het Badhuis  /

Muis en Maté  /  

Interview en contactgegevens  /

5
9

12

10

16

14

915
Geschiedenis in de buurt

22

24

26

9 9
De Koorschool

Muis en Maté
24

18

  

Zoals je leeft, wil je herinnerd 
worden door de mensen die van 
je houden. Een laatste vaarwel 
dat past bij wie je bent, helpt je 
naasten het verlies te dragen. 
Na jarenlang in het bedrijfsleven 
te hebben gewerkt, koos ik 
bewust voor een andere koers. 

Een waardig afscheid met 
respect, dat is waar het volgens 
uitvaartverzorger Yvonne 
Reichrath om gaat. In deze reis 
door de samenleving is Yvonnes 
motto:  ‘Zoeken naar raakvlakken 
en niet naar verschillen. Daarmee 
is taal, kleur, postcode en 
welstand ineens irrelevant... 
je ontmoet elkaar.  Wat telt, is 
het moment gedenkwaardig 
met elkaar kunnen beleven. Bij 
het verzorgen van uitvaarten 
kan ik mijn creativiteit en com-
municatieve talenten inzetten, 
terwijl ook mijn zakelijke 
achtergrond van pas komt.

Bij iedere uitvaart zet ik me met 
hart en ziel in voor een liefdevol 
laatste afscheid. Mijn werk voelt 
niet meer als werk, maar als 
onderdeel van mijn leven. De 
periode rond een overlijden is 
zonder uitzondering intensief.

Mijn rol is een uitvaart te 
organiseren die past bij de 
wensen van een familie. Mijn 
creativiteit en intuïtie helpen aan 
te voelen welk type uitvaart bij 
een familie past.
Daardoor kan ik gerichte 
adviezen geven, waarbij ik 
iedereen natuurlijk volledig 
vrijlaat om andere keuzes te 
maken.

Wil je meer informatie over wat een 
uitvaart inhoudt? Heb je specifi eke 
wensen die je wil bespreken? 
Neem gerust contact op voor een 
oriënterend gesprek, zonder enige 
verplichting.

Yvonne Reichrath, 
gediplomeerd uitvaartbegeleider 

en -verzorger.

EEN PERSOONLIJK & 

LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID

ROUWVERWERKING
Het is niet altijd 

vanzelfsprekend hoe je 
verlies een plek geeft. Ik 

kan je hierbij helpen en sta 
je bij in de verwerking. 

WWW.YVONNEREICHRATH.NL

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 5202 1776
Mijn werkgebied omvat o.a. Bloemendaal, Velsen, Haarlem en omstreken, Den Haag en Amsterdam.

+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl 
www.yvonnereichrath.nl

Yvonne Reichrath

1/1 ADV YR leidsebuurtkrant.indd   11/1 ADV YR leidsebuurtkrant.indd   1 27-02-2024   22:2027-02-2024   22:20



 

4  |  Leidsebuurtkrant  herfst 2016

• Verzekeringen

• Hypotheken

• Financieringen

• Pensioenen

• Fiscaal advies

• Vermogens advies

• Mediation

De fi nancieel 
adviseurs van de 
Leidsebuurt

Leidsevaart 10 a  2013 HA  Haarlem  023 534 50 23  info@sdgz.nl  www.sdgz.nl

Wil je ook 
genieten 
van verse 
biologische 
groente?

www.wijtelengroente.nlwww.wijtelengroente.nl
06 - 24 16 58 78 06 - 24 16 58 78 •• info@wijtelengroente.nl info@wijtelengroente.nl

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

of kom een mooie bos biologisc
he

    bloemen plukkenof kom een mooie bos biologisc
hein juli of augustu

s



 

Nieuwsflitsen

 
Ook dit jaar vieren we wederom de verjaardag van de 
Leidsebuurt. Dit jaar is het 144 jaar sinds de eerste steen 
werd gelegd. Iedereen is op 20 mei van harte welkom op het 
Leidseplein voor het Bruis Festival met muziek, eten, kleed-
jesmarkt en meer! Vergeet het niet in de agenda te zetten!

Bruis! 
De verjaardag 
van de 
Leidsebuurt

LENTE
2024

Glasvezel
Het zal niemand ontgaan zijn dat er glasvezel is aangelegd 
in de Leidsebuurt. Inmiddels is de kabel in veel straten ook 
al naar binnen gebracht door een bedrijf. Nu zien we dat er 
vervolgens weer andere bedrijven aanbellen, die hetzelfde 
klusje willen komen doen. Hoe zit dat? 

Odido heeft het alleenrecht verworven om als eerste 
glasvezel in de Leidsebuurt aan te mogen leggen. Vervol-
gens hebben zij (o.a.) het bedrijf ODF (Open Dutch Fiber) 
ingeschakeld om bij mensen langs te gaan om de glasvezel, 
vanuit de straat, de woningen binnen te brengen en aan te 
sluiten op een Odido-kastje in de meterkast of achter de 
gevel. Nu een jaar later, is het alleenrecht verlopen en wil 
KPN ook glasvezel aan gaan leggen. Dit betekent dat de 
straat op een goed moment opnieuw opengehaald zal 
moeten worden, om er een glasvezelkabel naast te leggen. 
Ook KPN zal aanbieden om deze kabel uw woning in te 
trekken, en aan te sluiten op een KPN-kastje. 

Op het moment dat de glasvezel aangelegd is en aangebo-
den wordt om bij u naar binnen te brengen, wordt dit gratis 
gedaan. Het verplicht u verder tot niks. Ook lijkt het erop 
dat het verstandig is om beide kabels gratis naar binnen te 
laten brengen, zodat de woning voor de toekomst de juiste 
aansluitingen heeft. Het is zeer waarschijnlijk dat wanneer u 
over een aantal jaar toch over wilt stappen naar glasvezel 
en deze nog niet naar binnen heeft laten brengen, dat er 
dan voor deze dienst betaald moet worden.  

Foto: Franklin van der Erf
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bezorgers hadden al heel snel in de gaten, dat ze bij mij 
goed zitten als ze aanbellen. 
Ik hoor u al denken: “Gezellig toch om dagelijks buren te 
spreken als ze het pakketje op komen halen?” Nou heel 
gezellig! Let wel: dit zijn de buren die nauwelijks gedag 
zeggen als je ze op straat tegenkomt. En nu staan ze 
glimmend van enthousiasme voor de deur. Niet omdat ze mij 
zo graag zien, maar omdat hun koopverslaving weer even 
bevredigd wordt. 
Zojuist is er een enorm pakket bezorgd. Ik vermoed een 
breedbeeld televisie, tenzij ze tegenwoordig platte koelkas-
ten maken. Hij staat nu in mijn gang, ik kan er nauwelijks 
meer langs. En hij is te zwaar voor mij om hem ergens anders 
neer te zetten. Wat blijkt? De buren zijn een lang weekend 
weg. Dit was de laatste keer, de volgende keer smijt ik de 
deur dicht als er een pakketbezorger voor staat!

Anoniem

De Klaagbuur
Dat was zojuist de derde keer dat mijn deurbel ging. 
Wederom een pakketbezorger. Ik ben een traditionele man, 
ik koop mijn producten in een daarvoor bestemde winkel en 

reken keurig contant af. Kortom: geen 
pakketjes voor mij! En toch worden er hier 
om de haverklap pakketjes bezorgd. 
Bijna dagelijks! Rond de feestdagen 
heb ik hier wel eens zes pakketjes in 
mijn smalle halletje gehad. Het is niet 
alleen de pakketbezorger, daarna 
moet ieder pakketje ook nog een 
keer door verschillende mensen 
afgehaald worden. Want al die 
fijne buren bestellen graag van 
alles, maar zelf zijn ze niet thuis 
om ze te ontvangen. En wie is 
dan de klos? De gepensioneer-
de man in de straat. De 

Doe mee op zaterdag 27 april aan de Koningsspelen op het 
Leidseplein bij het Badhuis!  

Op Koningsdag organiseert de buurt weer een feestelijke och-
tend (10-12u) speciaal voor kinderen (4-12 jaar) met leuke Oud 
Hollandsche spellen zoals blikgooien, sjoelen, koekhappen en 
nog véél meer!  

Koningsspelen Leidseplein
27 APRIL VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

En je kunt spulletjes verkopen of optreden op een podium. 
Aansluitend is op eigen gelegenheid een gezellige buurtborrel 
op het plein.  

Wil je helpen als vrijwilliger, ben jij een talent, 
of heb je nog andere ideeën, laat het ons 
weten via de QR code!  



Nieuwsflitsen     

Oproep 
Speeltuin Brouwersplein is op zoek naar ouders/verzor-
gers met jonge kinderen die mee willen helpen om de 
speeltuin (nog) fijner en mooier te maken.

Denk daarbij aan het meedenken over nieuwe speel-
toestellen, aanvragen van fondsen, de communicatie 
over de speeltuin, oppakken van kleine klusjes, helpen 
met het groen, organiseren van een activiteit etc. 

Alle kleine beetjes helpen dus als je af en toe een uur-
tje kunt meehelpen, dan is dat al fijn.  

Wil je meehelpen, stuur dan een mail naar: 
speeltuinbrouwersplein@gmail.com

LENTE
2024

Leefbaarheid en 
initiatiefbudget
Heeft u een leuk idee voor de wijk, dan kunt u geld aanvragen 
bij de gemeente om het plan uit te voeren. Het leefbaarheid- 
en initiatiefbudget is bedoeld voor activiteiten die mensen bij 
elkaar brengen. Zoals samen eten, een straatfeest, burendag 
of een workshop voor buurtbewoners. Ook voor verbeteringen 
in de straat kunt u subsidie krijgen. Zoals bloembakken aan 
lantaarnpalen of een hek om een veldje. Alle informatie is te 
vinden op: https://haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget

Meisje met de vlechtjes 
wordt verfilmd
Het boek Het Meisje met de 
vlechtjes van Wilma Geldof over het 
leven van verzetsstrijder Freddie 
Oversteegen gaat verfilmd worden. 
Het wordt een internationale film 
geregisseerd door een bekende 
regisseur die nog niet bekendge-
maakt is. Onlangs heeft Wilma het 
huis waar het allemaal begon, in 
de Brouwersstraat, bezocht met de 
filmproductie, ter voorbereiding op 
de film. 

De Oesterzwammerij, ontstaan in de Leidsebuurt, heeft de 
Themaprijs 2024 'Circulair Ondernemen' van de Tuinbouw 
Ondernemersprijs gewonnen. De Oesterzwammerij kweekt 
oesterzwammen voor de horeca op de koffieprut van horeca 
en bedrijven. Zo wordt afval verminderd en zorgen zij o.a. 
voor heerlijke vegetarische bitterballen. Gefeliciteerd!  

Brievenbus sticker
Om zeker te weten dat iedereen die de Leidsebuurtkrant graag 
leest, de krant ook krijgt, bieden we u bij deze krant weer een 
brievenbussticker aan. Als u een Nee-Nee sticker heeft en deze 
sticker er bij plakt, dan krijgt u vier keer per jaar deze krant. 
Huizen met Nee-Nee sticker zonder de extra sticker, zullen de 
Leidsebuurtkrant na deze editie niet (meer) ontvangen.

Prijs voor de 
Oesterzwammerij

CIRCULAIR ONDERNEMEN
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Al het gezonde 
komt uit zee!

Kijk voor meer informatie op blos.nl

Elke dag een 
avontuur bij BLOS!

Op onze kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locaties is elke dag een 
avontuur. Spelend ontdekt je kind wie het is en wat het in zich heeft.

Waarom kiezen voor BLOS kinderopvang?
 Veilige, liefdevolle omgeving
  Afwisselend activiteitenprogramma
  Gezonde voeding  
 Foto’s en berichten via de ouderapp 

Onze locaties in de buurt:
 Monacopad 1, Haarlem (kinderdagverblijf)
 Tetterodeweg 15, Overveen (buitenschoolse opvang)
 Wagenweg 92 - 94, Haarlem (kinderdagverblijf)
 Westergracht 3, Haarlem (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

 
"Er zijn ZOVEEL makelaars,  

hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’  

Meer vertrouwen

Eigen regie
Minder stress

info@autismecoachhaarlem.nl
KVKnr:85906425

www.autismecoachhaarlem.nl
Tien Aukes

Ik kan je helpen
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DE MEEST MUZIKALE BASISSCHOOL IN DE BUURT 
De Koorschool
Aan de Westergracht ligt De Koorschool. Een 
gewone basisschool waar veel tijd aan muziek 
besteed wordt. En waar de kinderen samen in 
een koor zingen. Dankzij de kleine klassen is 
er zowel genoeg aandacht voor het reguliere 
basisonderwijs als tijd voor muziek en zingen. 
Kinderen kunnen er vanaf groep 5 en groep 6 
instromen; als je er eenmaal op zit ga je een 
bijzondere basisschooltijd tegemoet. Met bij-
voorbeeld optredens in binnen- en buitenland.

De kinderen oefenen onder meer op stemvorming, leren no-
ten lezen en schrijven, en kunnen extra piano-, viool- of gi-
taarlessen volgen. En ze zingen gezamenlijk in het koor dat 
regelmatig optreedt in de Sint Bavo Kathedraal, die schuin 
tegenover de school ligt. Zo krijgen kinderen spelenderwijs 
een hoogwaardige muziekopleiding. Wat niet alleen leuk is 
maar ook helpt om beter te leren. 

Constance Huveneers, directrice: ‘Alles wat op een gewone 
basisschool gebeurt vind je ook op De Koorschool, met het 
verschil dat we hier kleine klassen hebben zodat er geconcen-
treerd geleerd kan worden. Zo gaan we iets sneller door de 
stof en blijft er voldoende tijd over voor muziek. Je merkt dat 

kinderen blij worden van zingen en dat is heerlijk om te zien. 
Iedereen die een keer een kijkje wil komen nemen of denkt: 
een muzikale basisschooltijd lijkt mij ook wel wat, is van harte 
welkom. Elke woensdag, donderdag en vrijdag kun je langs-
komen om eens rond te kijken op 'De Koorschool'.

De Koorschool is een nieuw kinderkoor begonnen: De Picco-
lini’s. Het is voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar en als je van 
zingen houdt ben je van harte welkom. Je leert er, net als op 
De Koorschool, al noten lezen en schrijven en je stem op een 
goede manier te gebruiken.

Kijk voor meer informatie op: 
www.koorschoolhaarlem.nl/uitvoeringen.

“Alles wat op een 
gewone basisschool 
gebeurt vind je ook op 
De Koorschool.”
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Het Repair Café is een initiatief van de Amsterdamse Martine 
Postma, die het allereerste Café in 2009 organiseerde. De Re-
pair Cafés vormen intussen een wereldwijde beweging, die 
zich inzet voor het behoud van reparatiekennis in de samenle-
ving en voor beter repareerbare producten.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draai-
en om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café 
wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om 
alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn deskundige 
vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden 
op allerlei terreinen.

Ook in het Badhuis op het Leidseplein is er elke laatste woens-
dag van de maand (behalve in december) een Repair Café, 
van 20.00 tot 22.00 uur. De Leidsebuurtkrant ging op 31 janu-
ari j.l. eens een avondje meekijken.

Bij binnenkomst staat er al een rij mensen, allemaal met een 
gevuld tasje of een apparaat in de hand. Na aanmelding, 
waarbij je aangeeft waarvoor je komt, krijg je een nummertje 
en kan je wachten tot je opgeroepen wordt door de vrijwillige 
expert, die jou hoogstwaarschijnlijk het beste kan helpen.

In de zaal staat het vol met tafels, waarachter de deskundige 
mannen en vrouwen. Een kleine rondvraag naar de achter-
grond van deze vrijwilligers geeft de deskundigheid weer: 
electro-technisch ingenieur, opleiding in electra en/of techni-
sche werkervaring, interieur- en productontwerper, maar ook 
een oud-lerares die 30 jaar naailes heeft gegeven. 

Deze avond komen mensen met versterkers, koffieapparaten, 
lampjes, een air-fryer, een scheerapparaat, stofzuigers, de 

naaimachine van opa ‘die er opeens mee ophield en raar be-
gon te ruiken’, een stoffen tasje dat weer prachtig genaaid 
wordt, kleding waarvan een zoom of een scheur gerepareerd 
moet worden. Maar er is ook een mevrouw die haar nieuwe 
digitale klokje niet goed ingesteld krijgt en een meneer die de 
harde schijf uit zijn gecrashte laptop wil laten halen. Denk ook 
aan poppen of teddyberen die een ‘operatie’ nodig hebben. Er 
worden hier wonderen verricht met naald en draad. 

In de gezellige, drukke ruimte kletsen wachtenden met elkaar 
en kan je een kopje thee/ koffie of een drankje bestellen bij de 
bar. De hele avond wordt georganiseerd en uitgevoerd door 
vrijwilligers. De service is gratis, maar een kleine financiële bij-
drage om bijvoorbeeld onderdelen van te betalen wordt ge-
waardeerd. En daarvan kunnen de reparateurs na afloop 
proosten op weer een goed verlopen Repair Café!

Een avondje 
Repair Café

"De naaimachine 
van opa begon 
opeens raar te 
ruiken."
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BasBike Tweewielerservice 

Westergracht 99-zw, 2013 ZN  HAARLEM 

Voor reparaties en accessoires, 
tevens dealer van: 

 
BSP, Cortina, Pointer en Sparta 

& 
E-bikes van Sparta en Qwic  

 
T : 023 - 5312222 

I: www.basbike.nl - E: info@basbike.nl 

Quality parts en / of  
gebruikte onderdelen 
Naast een reparatie met  
originele onderdelen kunt u ook 
kiezen voor een reparatie met 
goedkopere quality parts en /  
of gebruikte delen. Wij geven  
u graag een vrijblijvende  
offerte van uw schade en  
adviseren in het maken van  
de keuze van de onderdelen.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Autoschadeherstel / spuitwerk
•  Taxatie en afhandeling met de  

verzekering voor W.A., W.A. casco  
en waarborgfondsschade. 

•  Spuiten van uw motor, scooter  
of scootmobiel

•  Spuiten van keukens en meubels
•  Reparatie van doffe koplampen
Altijd vervangend vervoer aanwezig

Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!

SPUITEN  

VAN KEUKENS  

EN MEUBELS

REPARATIE  
VAN DOFFE  

KOPLAMPEN
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WORLD
NO TOBACCO DAY

Als je een beugel krijgt is de kans groot dat 
je bij Orthodontisten Haarlem terecht komt. 
Lola kreeg in februari haar beugel. Ze nam 
Zoë mee om samen haar orthodontist te 
interviewen. Tien vragen aan orthodontist 
Heleen Boom.

1. Wilde u altijd al orthodontist worden? Ja, want mijn moe-
der was ook tandarts. Toen ik 11 jaar was leek het mij al een 
hele leuke baan.
 
2. Naar welke school ga je als je orthodontist wil worden? 
Je moet eerst naar een vwo middelbare school gaan. Daarna 
ga je tandheelkunde studeren en daarna doe je een specia-
lisatie voor orthodontist. Na de middelbare school duurt de 
studie negen jaar.

3. Hoelang zitten jullie al op deze plek? Al een jaar hebben 
we onze praktijk aan het Menno Simonszplein 8, precies 
onder KidsBallooz, daarvoor zaten we op de Dreef.

4. Hoelang bestaat de beugel al? De oudste beugels die zijn 
gevonden werden ongeveer 600 jaar voor Christus door de 
Etrusken gemaakt. Ze zijn in graftomben in Italië gevonden. In 
Nederland kwam de eerste beugel in 1953.

5. Waarom moeten mensen een beugel? Als je scheve of 
raar staande tanden hebt. 

6. Doet een beugel veel pijn? Niet veel, maar na afloop van 
het plaatsen zeurt het een beetje.

7. Wat mag je niet eten of drinken als je een beugel hebt? 
Harde, taaie of kleverige dingen en koolzuurhoudende dranken.

8. Wat vindt u het leukste om te doen? Het omgaan en 
behandelen van patiënten.
 
9. Wat vindt u niet zo leuk om te doen? De administratie.

10. Heeft u zelf ook een beugel gehad? Ja, ik heb een bui-
tenboordbeugel en slotjes gehad.

MET LOLA EN ZOË 
Naar de ortho!
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Monkey Town wordt 
KidzBalooz!
De naam van Monkey Town is veranderd. Wij vroegen hen 
waarom. Monkey Town is een heel groot bedrijf. Daar mogen 
meer mensen aan meedoen. Mensen die ook een Monkey 
Town willen hebben, moeten daar geld voor betalen,
dat heet een franchise. De baas van de Monkey Town in 
Haarlem wil geen geld meer betalen aan Monkey Town daar-
om hebben ze een andere naam gekozen. Het klimparadijs 
heet nu KidzBalooz. Ook willen ze de kleuren gaan verande-
ren, maar dat duurt nog wel even. Als je nog een tien strip-
pen kaart van Monkey Town hebt, dan kan je die gelukkig 
nog gebruiken. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd. 
www.kidzbalooz.nl

Horizontaal

6
Een straat in de leidse buurt vernoemd naar

een gekleurde plant.

8 Zwarte vruchten van een doornstruik.

10 Dieren waarvan de eitjes ¨dril¨ heten.

11 Een kleine kip.

Verticaal

1
Allergenen waarvan je moet niezen in de

lente.

2 Geleedpotige kleine diertjes.

3 Het tweede zeizoen van het jaar.

4 Groene dingen aan bomen.

5 Een boom zonder naaldbladeren.

7 Kleurijke, geurige planten.

9 Kleine diertjes die honing maken.

1 2

3

4

5

6 7

8 9

10

11

WORLD
NO TOBACCO DAY

Horizontaal
6 Een straat in de Leidse-
buurt vernoemd naar een 
gekleurde plant
8 Zwarte vruchten van een 
doornstruik
10 Dieren waarvan de eitjes 
'dril' heten
11 Een kleine kip

Ineens ligt er een tegel op het schoolplein 
van de Peppelaer met een sigaret erop. We 
hebben daarover iemand die bij de Peppe-
laer werkt geïnterviewd.

Waarom zijn deze tegels in de grond gedaan?
“Om het duidelijk te maken dat je hier niet mag roken. Ik 
hoop dat het mensen bewust maakt. Zodat we kinderen beter 
kunnen beschermen tegen rook. Wij raden volwassenen hier-
bij aan om er iets van te zeggen als je iemand toch ziet roken 
op een rookvrij gebied.”

Rookvrij schoolplein

Verticaal
1 Allergenen waarvan je 
moet niezen in de lente
2 Geleedpotige kleine 
diertjes
3 Het tweede seizoen van 
het jaar
4 Groene dingen aan bomen
5 Een boom zonder naald-
bladeren
7 Kleurrijke, geurige planten
9 Kleine diertjes die honing 
maken

Vreemd afval in de 
Leidsebuurt
Hierbij willen wij een oproep doen om je vuil in de prullenbak 
te doen en niet op de grond te gooien. Op het schoolplein 
van de Peppelaer hebben we al een heleboel afval gevonden. 
We hebben bijvoorbeeld snoeppapiertjes, vuurwerk, kauw-
gom, plastic zakjes, sigaretten, tiewraps, rietjes, dopjes, bon-
netjes en touw gevonden op de grond. Zelfs is er soms glas 
te vinden op de grond, wat gevaarlijk kan zijn. Al deze dingen 
zijn slecht voor de wereld en horen in de vuilnisbak. Wij zijn als 
de kinderredactie op verschillende oplossingen gekomen. De 
kinderen kunnen het weggooien, maar ook van dit rondvlie-
gend vuil iets moois maken. Ook kun je lege flessen doneren 
aan een goed doel om hier een steentje bij te helpen.
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Kinderen van 
de Leidsebuurt

Netty woont al bijna haar hele leven in de Leidsebuurt. Ze 
herinnert zich hoe paard en wagen door de straat ging, paar-
denpoep in de straat, de melkboer en op een dag een paard 
dat op nummer 96 de gang in rende. Het gesprek van de dag!

Netty ging naar de Bavoschool en maakte er veel vriendjes. 
Mensen in de buurt schreeuwden veel, heel anders dan in 
Tuindorp/Overveen, waar opa en oma woonden. Er waren 
veel slagers en banketbakkers in de buurt en de Leidsestraat 
was een winkelstraat waar één keer per jaar versiering werd 
opgehangen. Na de Bavoschool ging Netty naar de Mulo in 
de Koningstraat. Na drie jaar mulo ging ze werken bij het se-
cretariaat van het Libellehuis aan de Nassaulaan waar ook 
Panorama én Sjors en Sjimmie werden geproduceerd.

Ze trouwde met Joop, eveneens uit de Oranjeboomstraat, die 
twaalf jaar ouder was. Ze kochten het ouderlijk huis van Joop 
en kregen een zoon en een dochter. De eerste woont even-
eens in de Leidsebuurt met twee zonen. In de zomer kampeer-
den ze op de Lakens. Joop werkte bij de Hoogovens, Netty 
moest stoppen met werken toen ze trouwden. 

Hun huis kreeg pas later een douche dus ging Netty regelma-
tig naar het Badhuis voor 25 cent op het Leidseplein: heel 
gezellig! Je moest je wel haasten want de badmeester gooide 
een emmer koud water onder de deur door als je er te lang 
onder stond. De opvolger was gemoedelijker.

In deze serie, Kinderen van de Leidsebuurt, nemen we iede-
re keer een kijkje binnen bij iemand die in de Leidsebuurt is 
opgegroeid. Wat maakt de buurt voor hen de mooiste plek 
waar je wieg kan staan? Deze keer mogen we binnenkijken 

bij Netty Donkel (1939). 

NETTY DONKEL



|  15Geschiedenis in de buurt   

Je staat er misschien niet bij stil, maar bij het bepalen van 
straatnamen komt veel kijken. In de Leidsebuurtkrant gaan we 
de komende tijd dieper in op de straatnamen in onze buurt.  
Deze keer schijnen we een lichtje op de LANGSTE STRATEN 
van oost naar west, oftewel de Oranjestraat, de De Clerc-
qstraat, de Brouwersstraat en de Leidsestraat.

De coöperatieve bouwvereniging Des Werkman’s Vriend 
bouwde in 1881 70 woningen in een straat die op 5 april 1882 
de naam Oranjestraat krijgt. De naam is waarschijnlijk in de 
Leidsebuurt gekomen omdat aan de overkant van de Leidse-
vaart de Oranjekade ligt. De Prins Hendrikbrug verbond aan 
het einde van de 19e eeuw de kade met de straat.  De statu-
ten bepaalden dat als mensen geweigerd werden: wanneer zij 
lid waren van een sociaal-democratische bond, personen die 
misbruik maakten van sterke drank en verder herbergiers, tap-
pers en handelaren in sterke drank. 

De Leidsestraat was de tweede lange straat van oost naar 
west door onze buurt. Op 2 juli 1884 is de officiële verjaardag 
van deze straat. Leidsevaart, Leidsestraat, Leidseplein, Leidse 

Zijstraat… Kwartet! Al deze namen zijn te herleiden naar de 
trekvaart tussen Haarlem en Leiden. Vroeger werden deze 
straatnamen nog prachtig met SCH geschreven. Die extra let-
ters hebben helaas de nieuwe spelling niet overleefd.

Weer 3 jaar later, op 28 januari 1885 werd de Brouwersstraat 
gedoopt. Ook hier kunnen we weer kwartetten: Brouwers-
vaart, Brouwersstraat, Brouwersplein,  Zuid-Brouwersstraat. 
Vier straten die in onze wijk liggen en allemaal terug te voe-
ren zijn naar de roemrijke geschiedenis van het bierbrouwen 
in Haarlem. Voor de Brouwersstraat waren ook Bilderdijk-
straat en Passchierstraat als verzoek ingediend, die zijn het 
dus niet geworden. De Bilderdijkstraat ligt aan de andere 
kant van de Brouwersvaart. De Passchierstraat is er helemaal 
nooit gekomen.

En dan de laatste, de De Clerqcstraat. Op 8 juni 1887 kwam de 
gemeenteraad met deze naam. De bouwverenigingen voor 
werkmanswoningen die veel van de huizen in de Leidsebuurt 
bouwden, waren veelal tot stand gekomen door de heren C. en 
E. de Clercq. Die verdienden ook wel een naambordje.

Onze langste straten
STRAATNAMEN VAN DE LEIDSEBUURT
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Het leed wat 
kinderopvang 
heet – PART II

Iedereen met jonge kinderen weet hoe moeilijk het kan zijn 
om een plek te krijgen op de kinderopvang. Wij hebben die, 
na wat omzwervingen, gekregen op de van Oosten de Bruijn-
straat, lekker dichtbij dus! Een hele fijne opvang, kleinschalig 
opgezet. Grotendeels een vast team van pedagogische top-
pers, die hun benen onder hun lijf vandaan rennen. De kinde-
ren hebben het er zichtbaar naar hun zin.

Helaas is het kostenplaatje wat minder rooskleurig. In 2023 
zijn de kosten voor kinderopvang in Nederland tussen de 10% 
en 40% gestegen. Ook hier in Haarlem rijzen de kosten de 
pan uit, zelfs hoger dan het maximum aan vergoeding wat we 
überhaupt  kunnen krijgen aan kinderopvangtoeslag. Kinder-
opvangtoeslag zelf is ook altijd griezelig; geef je een te roos-
kleurig verwacht salaris op en je ligt elke maand nog krommer 
dan krom, geef je een te bescheiden salaris op dan krijg je op 
je donder en krijg je een naheffing. Ik denk dat elke ouder die 

gebruikmaakt van de kinderopvang, ook de angst kent om de 
belastingdienst achter de broek aan te krijgen. Je hoopt dan 
maar natuurlijk dat al het extra geld gaat naar daar waar het 
heen moet gaan; de pedagogisch medewerkers en het (speel)
materiaal voor de opvang. Maar feit blijft, dat wij met onze 
tweeling per maand (bruto) zo’n €3.300,- mogen neertellen 
voor 3 dagen per week. Netto betaal je dan ongeveer de helft. 
En dat gaat gewoon niet meer. Want werken om je kind naar 
de opvang te brengen, dat gaat natuurlijk nergens over.

Dus ondanks dat er groot personeelstekort is in de bouw en 
mensen worden opgeroepen om meer te gaan werken, gaat 
papa waarschijnlijk juist minder werken. En meer genieten van 
zijn opgroeiende kinderen. Dat vindt hij volgens mij ook hele-
maal niet erg.

Liefs, Sanne

COLUMN
NIEUW IN DE BUURT

Bijna iedere straat heeft 
wel een WhatsApp-groep. 
In deze rubriek volgen we 
een willekeurig gesprek. 
Deze keer een gesprek uit 
de Brouwersstraat.

Heb je ook een leuk ge-
sprek om te delen? Mail de 
redactie via: 
wijkkrant@leidsebuurt.nl

De buurt-
WhatsApp
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www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

Wil  je je (stads)tuin, balkon of terras 
omtoveren tot een groen paradijs?

Dan kan ik je helpen met een passend 
ontwerp, beplantings-plan of advies!

Ook een individuele workshop van 
4 uur is mogelijk. Kijk op mijn website 
voor meer info.

Marjan Zaagman 
Tuinontwerp
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Subsidie voor 
meer groen in 
de buurt

Wonend in één van de meest versteende steden van Nederland en dan 
ook nog eens in de meest versteende wijk van Haarlem, de Leidsebuurt, 
wilden Arlette Vendrig (Gasthuislaan) en Georgia Melloni (om de hoek 

op de Leidsestraat), daar wat aan doen.

Transformeer jouw buitenruimte in een groen 
paradijs met hulp van Marjan Zaagman! Als 
gediplomeerd tuinontwerper is zij gespecialiseerd in 
kleine (stads)tuinen, balkons en dakterrassen - 
perfect voor buurten waar groen gewenst is maar 
ruimte beperkt is.

Wat biedt Marjan?
• Een (gedeeltelijk) tuinontwerp met beplantingsplan.
• Individuele tuinworkshops: 4 uur samen met 

Marjan, aangepast aan jouw behoeften.
• Adviesgesprekken van 1-2 uur.

Marjan luistert naar jouw wensen en creëert samen 
met jou een plan dat perfect bij je past. Van 
materiaalkeuze tot budget en onderhoud, alles wordt 
zorgvuldig overwogen. Marjan werkt samen met een 
hovenier om het plan tot leven te brengen. Neem 
contact op voor de mogelijkheden! Het eerste 
gesprek is altijd gratis.

Eerste hulp bij 
groene paradijsjes

Nieuw: tuinworkshops! Kijk op de 
website voor meer informatie.Cultivate, Decorate, Thrive

info@marjanzaagman.nl

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl

06 - 38 57 84 16

Contact 

Marjan Zaagman

Arlette vertelt enthousiast: “Al jaren had ik bakken met 
bloemen en planten voor de deur staan, maar we wilden 
vooral tegels eruit en planten erin. En dat is ook het doel van 
de Gemeente Haarlem! We hoorden van de mogelijkheid 
om subsidie van 50.000 euro aan te vragen en schreven een 
uitgebreid plan voor ons stuk van de buurt, met tekeningen 
van hoe het zou moeten worden. Er werden negen plannen 
ingediend, waarvan er drie gekozen zouden worden en het 
plan voor de Gasthuislaan/Leidsestraat zat daarbij!”

Arlette: “Opeens hadden we 50.000 euro te besteden en 
konden we ons plan realiseren! Dat is veel geld, maar dat 
bleken we ook echt wel nodig te hebben. We hebben als 
eerste  Marjan Zaagman, tuinontwerper uit de Leidsebuurt, 
de opdracht gegeven om een plan te maken voor de stukken 
tuin en de boomspiegels (stukjes rond een boom). Daar 
waren veel voorwaarden aan verbonden: er mochten geen 
bomen of eetbare planten in, alle voorgestelde planten 
moesten door de gemeente goedgekeurd worden en 50% 
moest uit inheemse planten bestaan. Marjan heeft een prach-
tig ontwerp gemaakt, met bloei bijna het hele jaar door. 

Er komen 1000 planten in en 1750 bollen, dus het belooft 
prachtig te worden!”

“Daarnaast zijn hoveniers bezig geweest met de betreffen-
de stukken tuin en grond te prepareren. Stenen eruit, oude 
grond eruit, nieuwe grond erin, randen stevig maken”, vertelt 
Arlette. “Er is één kleine parkeerplaats opgeofferd en dat 
kon alleen als zeven bewoners daarmee instemden. En voor 
het onderhoud moesten we vijftien gezinnen bereid vinden 
om mee te werken. Dat bleek geen enkel probleem, het plan 
wordt breed gedragen door de bewoners van de betreffende 
stukken straat. Ieder is verantwoordelijk voor een stukje vóór 
of dichtbij het eigen huis. En we gaan drie keer per jaar een 
dag organiseren om samen te snoeien, planten te bescher-
men voor de winter of andere onderhoudswerkzaamheden 
te verrichten. Naast dat ons stukje Leidsebuurt groener gaat 
worden, geeft het ook enorme saamhorigheid. We zijn er 
echt met z’n allen verantwoordelijk voor.”

Op vrijdag 2 februari zijn alle planten en bollen de grond in 
gegaan, dus vanaf nu zal het alleen maar mooier worden. 
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“Er komen 1000 planten 
in en 1750 bollen, dus 
het belooft prachtig te 
worden!”

ADVERTORIAL

Transformeer jouw buitenruimte in een groen 
paradijs met hulp van Marjan Zaagman! Als 
gediplomeerd tuinontwerper is zij gespecialiseerd in 
kleine (stads)tuinen, balkons en dakterrassen - 
perfect voor buurten waar groen gewenst is maar 
ruimte beperkt is.

Wat biedt Marjan?
• Een (gedeeltelijk) tuinontwerp met beplantingsplan.
• Individuele tuinworkshops: 4 uur samen met 

Marjan, aangepast aan jouw behoeften.
• Adviesgesprekken van 1-2 uur.

Marjan luistert naar jouw wensen en creëert samen 
met jou een plan dat perfect bij je past. Van 
materiaalkeuze tot budget en onderhoud, alles wordt 
zorgvuldig overwogen. Marjan werkt samen met een 
hovenier om het plan tot leven te brengen. Neem 
contact op voor de mogelijkheden! Het eerste 
gesprek is altijd gratis.

Eerste hulp bij 
groene paradijsjes

Nieuw: tuinworkshops! Kijk op de 
website voor meer informatie.Cultivate, Decorate, Thrive

info@marjanzaagman.nl

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl

06 - 38 57 84 16

Contact 

Marjan Zaagman

Fiets gerust even langs om mee te genieten! Mocht u geïn-
spireerd zijn door deze actie: kijk op de site van de gemeen-
te Haarlem, bij Groene Buurtinitiatieven. Voor een goed 
uitgewerkt voorstel is subsidie mogelijk tot maximaal 5.000 
euro voor kleinere projecten. Denk hierbij aan geveltuintjes, 
boomspiegels of andere stukjes waar de tegels eruit kunnen 
om iets mooi groens te planten! En voor de eigen tuin: op 
13 april a.s. is het weer Tegelwipdag, waarop tegels en zand 
omgeruild kunnen worden voor plantjes, bij het Badhuis.
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Wie ben je?
'Mijn naam is Katie Langdon, ik ben 44 jaar. Ik heb een man 
(Evan) en ben moeder van twee kinderen, Cooper (9) en 
Elliot (6).'

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?
“Nadat ik wakker ben geworden, maak ik me klaar om de 
kinderen naar school te sturen. Daarna ga ik meestal de stad 
in of terug naar huis. Ik vind het leuk om te koken, schoon te 
maken, te lezen of aan projecten in huis te werken. Omdat ik 
een huisvrouw ben, heb ik geen specifieke plannen voor de 
dag. Als de kinderen uit school komen, zorg ik natuurlijk voor 
de kinderen.”

Wat maakt dat je je hier thuis voelt?
“De Leidsebuurt is 'gezellig' en knus. Ik vind het leuk om deel 
uit te maken van de geschiedenis van de plek waar ik ben. En 
ik voel me echt verbonden met deze plek hier. Ik voel me er 
op mijn gemak. Er zijn hier veel aardige, warme en gastvrije 
mensen waardoor ik me nog meer thuis voel. Ik breng ook 
vaak wat tijd door in het Badhuis. Ook hier voel ik me thuis.”

Wat is je favoriete plek?
“We hebben net een nieuwe bank, dus ik zou zeggen dat 
mijn favoriete plek de bank is. Ik vind het heerlijk om 's 
avonds op de bank te zitten met een glas wijn en samen met 
mijn man programma's te kijken.”

Wat zou je doen met een miljoen?
“Ik zou mijn twee huizen afbetalen inclusief de andere 
uitgaven die erbij komen kijken. Verder zou ik willen reizen, 
ontdekken en plezier maken.”

Wat is jouw levensmotto?
“Tegen mijn kinderen zou ik zeggen 'voel de angst en doe 
het toch'. Dit is echter niet het enige motto dat ik heb, voor 
mezelf gebruik ik 'treat yourself'. Het betekent dat het leven 
routines kan hebben en zich elke dag kan herhalen. Dit 
motto beschrijft hoe je dingen kunt vinden waar je elke dag 
van kunt genieten. Dingen zoals kijken naar kunst, architec-
tuur. Het gaat om de mooie momenten in je leven vinden. Er 
zijn dingen die je voor jezelf kunt doen waardoor je je 
prettiger voelt in het dagelijks leven.”

Wat maakt je boos?
“De politieke situatie. Het is vooral triest en ik ben er kapot 
van. Het voelt als een herhaling van wat er in Amerika is 
gebeurd. Ik voel me boos en verdrietig voor het land. Het is 
beschamend, het veroordelen van immigranten. Het voelt op 
een bepaalde manier ook persoonlijk.”

Iedereen heeft een verhaal. En dat het 
2024 is, is een mooie aanleiding om in elk 
nummer van deze krant kennis te maken met 
buurtgenoten die toevallig op nummer 20 
en 24 wonen. We hebben aangebeld bij Jan 
Nieuwenhuizenstraat 20 en Oranjestraat 24.

Nummer 20 & 24
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Hoe ziet jullie gemiddelde dag eruit?  
Rocca: “Mijn moeder klopt om zeven uur aan en dan gaan we 
lekker knuffelen. Na school haalt mijn moeder me op. Soms heb 
ik yoga of musicalles. En om negen uur ga ik weer naar bed.”
Manja: “Als Rocca naar school is, probeer ik wat uit te rusten. 
Ik zorg alleen voor hem en dat is op zijn zachtst gezegd best 
uitdagend, omdat hij ADHD en autisme heeft. Verder doe ik 
het huishouden en fotografeer graag. Ik ben bezig met het 
opzetten van mijn project Shine your light. Daarmee wil ik 
mensen die wel een zetje kunnen gebruiken, na visagie en 
styling fotograferen om hen zelfvertrouwen te geven. Ik weet 
nog dat ik op mijn zeventiende een foto van mijzelf zag 
waardoor ik dacht: ‘Ik ben de moeite waard en kan de hele 
wereld aan.’ Later ben ik internationaal fotomodel geworden.”

Wat betekent de Leidsebuurt voor je?
Manja: “Heel veel. Ik woon vanaf mijn derde in dit huis. Na al 
die reizen voor mijn werk, was het altijd fijn om hier weer 
thuis te komen. Toch is dit huis ook beladen, omdat mijn 
broertje hier is overleden aan taaislijmziekte toen hij zes en ik 
acht jaar was. En later is mijn vader hier ook gestorven. 
Daarom zou ik toch graag ergens anders opnieuw willen 
beginnen. Op een boerderij, met rust en veel beesten. Maar 
Rocca wil hier blijven.”
Rocca: “Ja! Ik ken het hier op mijn duimpje en ken veel 
mensen. En de Chinese vrouw die in de Deka werkt is zo lief, 
zij knuffelt mij altijd.”

Wat is jullie levensmotto?
“De kunst is lang. Het leven kort.” Manja wijst naar het 
keukenplafond waar deze tekst door een vroegere bewoner 
met sierlijke letters is geschilderd en waar ze nooit overheen 
heeft gesaust. “Kunst maken, is mijn redding. Daardoor kan 
ik het leven aan.”
Rocca, die zichzelf vloeiend Engels heeft aangeleerd: “I am 
with myself and I am okay with that.” (red. Ik ben met mijzelf 
en vind dat helemaal prima).

Wat maakt je blij/kwaad?
Manja: “Ik ben blij als mijn zoon, vriend, moeder en dieren 
blij zijn. Mensen die misbruik maken van mijn liefheid maken 
me kwaad.”
Rocca: “Ik word blij als het gezellig is. Als iemand liegt, word 
ik kwaad. En als ik een meisje word genoemd. Ik ben als 
meisje geboren, maar ik voel me een jongen.”

Wat hoop je te gaan doen in de toekomst?
Manja: “Shine your light verder opzetten.”
Rocca: “Dat ik later leraar word om kinderen zoals ik te 
helpen. Ik denk dat ik dan een chill leven heb.”

Wie zijn jullie?
Manja: “Manja van Opdorp (48) en Rocca de Romph (11), 
onze hond Boef en poes Sofia.” 

Wat hoop je dit jaar te doen? En in het leven?
“Ik ben momenteel op zoek naar een baan, dus ik wil graag 
een plek vinden waar ik comfortabel kan werken. Ik wil ook 
graag weer naar Amerika reizen om mijn familie te zien. Mijn 
zussen komen gelukkig al naar Nederland om mij op te 
zoeken.”

Nieuwsgierig naar 
het werk van Manja? 

Kijk op 
www.mavano.com
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Per 27 maart ben je iedere 2e, 3e en 4e woensdag van de 
maand vanaf 9.00 uur van harte welkom om de eigen hobby 
naar een hoger plan te brengen. Denk daarbij aan: tekenen, 
schilderen, keramiek, sieraden maken, fotografie en beeld-
houwen. We maken er een werkplaats van, waar ieder met 
zijn eigen hobby aan het werk is. Er kan gekozen worden om 
in kleinere groepjes bij elkaar te gaan zitten vanuit een 
werkvorm, thema of belangstelling. Het is geen cursusvorm 
met een docent, wel is er een begeleider vanuit de Beeld-
houwgroep aanwezig, die het organiseert. Denk eraan dat je 
wel je eigen materiaal meeneemt. Heb je belangstelling? 
Graag een berichtje met naam en hobby sturen naar:
Fons Hehenkamp, info@fonshehenkamp.nl.

WIST JE DAT...

Het Badhuis zoekt ondersteuning bij de fondsenwerving en 
verantwoording. Veel van de leuke activiteiten die het 
Badhuis organiseert worden mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van verschillende fondsen. Dit moet jaarlijks aange-
vraagd en verantwoord worden. Best een klusje, maar meer 
dan de moeite waard! De vrijwilliger die dit jaarlijks doet, 
zoekt een maatje om dit samen mee op te pakken. Dus ben 
je administratief handig en heb je hart voor de activiteiten 
van het Badhuis, meld je aan!

Badhap

CREATIEF KUNSTZINNIG ACTIEF: 
Cre@ctief

Fondsenwerver
gezocht!

...Je iedere vierde donderdag van de maand een heerlijke 
daghap in het Badhuis kunt genieten? Deze wordt bereid 
door verschillende vrijwilligers is altijd vegetarisch en kost 
5 euro. Het is niet alleen lekker, maar vooral ontzettend 
gezellig! Bekijk de agenda voor de data. Reserveren kan 
via reserveren@badhuisleidsebuurt.nl.

Foto: Rob OuwerkerkNIEUW IN HET BADHUIS: 
Thrive
Kom op maandag 15 April naar het Thrive 'Monthly monday 
event'. Een avond om samen te komen met het all-female 
collectief, Thrive. 
Dit event is onderdeel van een reeks samenkomsten volgens 
een vaste formule: we nodigen een zinnenprikkelende 
spreker uit en aan de hand van een discussie over het 
aangedragen onderwerp leren we elkaar beter kennen.
Wil je erbij zijn om Thrive beter te leren kennen? Meld je via 
de website aan door een gratis ticket te reserveren. Leuk je 
te ontmoeten!
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maart
27  CRE@CTIEF

Nieuw! Iedere 2e, 3e en 4e woensdag van de maand.

27  REPAIR CAFÉ

28  BADHAP

31  BADKAMERGALM 
met Martien Keesmaat en Nachtzusters

april 
 

2   VOORSTELLING KINDERTHEATER GROEP

3   KINDERBADJE

5   OPENING EXPOSITIE EN BUURTBORREL

6   KLIMAATKOOR

7   POP-UP ENGLISH BOOKSTORE

11  KARAOKE

12  EXPOSITIE STOOK

13  NK TEGELWIPPEN

14  WORDS&MORE

15  THRIVE VROUWENLEZING
hormonen en vrouwen

24  REPAIR CAFÉ

25  BADHAP

26  KOFFIEOCHTEND VOOR SENIOREN

27  KONINGSDAG

28  BADKAMERGALM 
met Kim Weemhoff, Mark Tuinstra en Ernst Glerum 

Mei

1   KINDERBADJE

3   OPENING EXPOSITIE EN BUURTBORREL

12  WIJN & SPIJS

13  THRIVE VROUWENLEZING 
de rol van kunst voor de vrouw

17  DANSMIDDAG

17  KARAOKE

23  BADHAP

24  KOFFIEOCHTEND VOOR SENIOREN

25  BRUIS FESTIVAL!

26  BADKAMERGALM 
met Ratten Met Vleugels

27  REPAIR CAFÉ

30  MAGHREB FILM FESTIVAL

31  MAGHREB FILM FESTIVAL

juni

1   MAGHREB FILM FESTIVAL

2   MAGHREB FILM FESTIVAL

3   KINDERBADJE

7   OPENING EXPOSITIE EN BUURTBORREL

14  KARAOKE

16  WORDS&MORE

hetBadhuis
voor en door buurtbewonersAGENDA

Meer informatie op www.badhuisleidsebuurt.nl  |  Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem  |  info@badhuisleidsebuurt.nl

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor de actuele planning en tijden op de website.

Terugkomende activiteiten
Dag

ma

di

wo

do

vr

zo

Tijd

09.45 - 11.45
11.00 - 13.00
14.30 - 15.30

09.00 - 12.00
10.00 - 12.00

08.30 - 12.00
09.30 - 11.00
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
15.30 - 17.00
20.00 - 22.00

07.30 - 09.30 
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
11.00 - 13.00 

08.30 - 10.00
16.30 - 19.00

16.00 - 19.30

Frequentie 

laatste v.d. maand
wekelijks
wekelijks

wekelijks
wekelijks

wekelijks
1e v.d. maand
2e, 3e, 4e v.d. maand
wekelijks
om de week
wekelijks
laatste v.d. maand

2e v.d. maand
wekelijks
wekelijks
wekelijks

wekelijks
1e v.d. maand

laatste v.d. maand

Activiteit
 
Schrijfclub
Eten ophalen Oekraïners
Stoelyoga

Koffie ochtend
MaakDinsdag

Koffie ochtend
Kinderbadje 
Cre@ctief
Schilderen met Acrylverf
Huiskamerproject 
Seniorenkoor 
Repair Café

Buurtontbijt
Taalcafé 
Ontmoeting Oekraïne 
Eten ophalen Oekraïners

Koffieuurtje
Buurtborrel

Badkamergalm
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Muis en Maté
8

Kriebelbeestjes

M             até zit aan tafel rapporten in te vullen. Hij heeft het 
erg druk als leerkracht van de basisschool. Muis ligt op de 
krant wat te doezelen. Af en toe kucht Muis, er zit een kriebel 
in zijn keel.
Maté kijkt op van zijn werk. ‘Je wordt toch niet ziek, hè?’
‘Er zit iets in mijn keel,’ zegt Muis. Hij kucht overdreven hard; 
een beetje aandacht van Maté is altijd fijn. Misschien valt er 
dan wel een bakje kaasknabbels te scoren.
Maté pakt zijn mobiele telefoon. ‘Ik maak meteen een 
afspraak bij de dierenarts. Hoesten is gevaarlijk voor een 
muis.’
Muis stopt ogenblikkelijk met kuchen. ‘Nee! 
Niet naar de dierenarts! Ik had gewoon last 
van een vlo die in mijn keel kietelde. Kijk!’ 
Hij doet zijn bekje wijd open. ‘Ik heb hem al 
doorgeslikt.’
‘Wat?’ Maté valt bijna van zijn stoel af. ‘Heb 
je vlooien? Dan moet je behandeld worden.’
Muis springt van de tafel op de stoel en dan 
op de vensterbank. Maté rent achter hem 
aan. 
‘Het was een grapje!’ roept Muis. ‘Ik heb 
geen vlooien.’ Hij duikt weg onder de hand 
van Maté die hem probeert te grijpen.
Vlug rent Muis naar de kast en klimt via de 
boeken naar boven, daar kan Maté niet 
tegenop.
 Hij zet zijn strenge-meesterblik op zijn 
gezicht. ‘Muis. Ik moet je nakijken.’ 

Maté en Muis wonen in de Leidsebuurt. 
Maté is meester en Muis houdt van eten. 
In elke Leidsebuurtkrant beleven ze een 

nieuw avontuur.
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voorzichtig strijkt hij de haartjes van Muis zijn dunne, grijze 
vachtje wat uit elkaar. ‘Je boft er is geen vlo of luis te zien.’
‘Weet ik,’ zegt Muis. ‘Dat van die vlo was enkel een manier 
om te zeggen wat ik voelde. Krijg ik nu mijn kaasknabbels?’
Maté haalt een volle bak kaasknabbels uit de keuken. Muis 
begint direct lekker te smikkelen. Als het bakje leeg is zegt 
hij: ‘Ik denk dat ik gewoon dringend eten nodig had, mijn 
hoest is over.’ 
‘Dat is heel fijn om te horen,’ zegt Maté. ‘Maar nu moet ik die 
rapporten afmaken.’
Muis kijkt toe terwijl Maté aan het schrijven is. Af en toe wrijft 
Maté over zijn wang en neemt een slokje warme thee. Twee 
uur later is hij klaar. Maté trekt een zuur gezicht. ‘Bah, mijn 
kiespijn lijkt wel erger te worden.’
Muis loopt naar de telefoon die op tafel ligt. ‘Zal ik de 
tandarts voor je bellen?’
‘Nee, dank je,’ zegt Maté. ‘Het gaat wel weer over.’
‘Je hebt zeker kiespijn van al die oudergesprekken die eraan 
komen,’ zegt Muis.
‘Denk je? Au!’ Maté legt zijn hand op zijn pijnlijke wang.
‘Oei, oei,’ zegt Muis ‘Je moet echt naar de tandarts, vriend.’
‘Ik heb geen zin in de tandarts.’
Muis loopt over de mouw van Maté zijn hoodie en kruipt in 
de capuchon. Dan gaat hij vlak naast het linkeroor van Maté 
zitten. ‘Kom, Maté, niet aanstellen. Wees een beetje flink. 
Het is snel voorbij. En heb je geen gaatje is er toch niks aan 
de hand? De tandarts is ontzettend aardig. Ze wil je alleen 
maar van de pijn afhelpen.’
Maté neemt nog een slok thee en spoelt de warme drank 
langs zijn zere kies. ‘Misschien moet ik nog een druppeltje 
kruidnagelolie op mijn kies doen, dat verdooft de pijn een 
poosje.’
Muis kijkt naar het flesje kruidnagelolie dat op tafel staat. ‘Zal 
ik het doen? Mondje open graag…’
Mate zucht. ‘Ik bel de tandarts wel.’

‘Huiswerk moet je nakijken. Niet mij, ik ben geen rekensom 
of taalfout,’ piept Muis.
Maté zucht. ‘Niet zo bijdehand, jochie. Naar beneden, nu 
meteen.’
Muis piekert er niet over. ‘Ik heb geen vlooien. En ik hoef niet 
naar de dierenarts. En ik wil ook geen stinkende, smerige 
spray op mijn vacht, omdat jij denkt dat ik vlooien heb.’
Langzaam dringt het tot Maté door dat dit niet de juiste 
aanpak is. ‘Muis, beste vriend, wil je alsjeblieft naar beneden 
komen? Ik wil alleen maar even naar je vacht kijken - dan krijg 
je daarna een bakje kaasknabbels.’
Muis veert een beetje op. Kaasknabbels? Maar dan gaat hij 
toch weer op zijn billetjes zitten. Daar trapt hij niet in. ‘Ik wil 
geen vieze knaagdieren vlooienspray in ruil voor een bakje 
kaasknabbels.’ Hij kucht, niet nep, het is echt.
‘Toe, Muis. Ik maak me zorgen dat je ziek bent. Heb je jeuk? 
Doet het pijn? Laat me naar je vacht kijken - krijg je twee 
bakken kaasknabbels.’
Het aanbod wordt steeds interessanter. ‘Twee maar?’ zegt hij 
na te hebben nagedacht. Dit is een prachtige kans om eens 
flink te onderhandelen. De laatste tijd kreeg hij maar een half 
bakje in het weekend, omdat Maté op de gezondheidstoer 
was. Muis moest meer groenten en granen eten en ook af en 
toe een druif. 
‘Kom, Muis, niet aanstellen. Wees een beetje flink. Het is snel 
voorbij. En heb je geen vlooien is er toch niks aan de hand?’
Muis kijkt over de rand van de boekenkast naar Maté. ‘Iedere 
zaterdag en zondag een volle bak kaasknabbels voor de rest 
van het jaar,’ zegt hij grijnzend.
‘Wat? Je bent aan het manipuleren!’
‘Ik ben aan het mánie puu leren? Leer ik mánie puu? Staat 
dat in je lesboek?’
‘Nee, ik bedoel dat je op mijn gevoel probeert in te werken. 
Je bent aan het onderhandelen om iets voor elkaar te 
krijgen.’
‘En jij dan?’ vraagt Muis. ‘Doe jij niet hetzelfde?’ 
Maté rolt met zijn ogen. ‘Ja, maar ik denk gewoon te weten 
wat goed voor je is. Stel dat je echt ziek bent. Dat vind ik 
verschrikkelijk, hoor. Ik wil je helpen gezond te worden. En 
wat als je vlooien hebt? Dan springen er straks duizenden 
kriebelbeestjes door het hele huis, die allemaal op je vacht 
willen wonen. En jou de hele dag aan het kietelen zijn. Dat 
wil je toch niet?’
Muis krabt op zijn hoofd. Hij heeft nu al jeuk. Nee dat wil hij 
niet.
‘Oké. Twee volle bakjes kaasknabbels.’
‘Afgesproken,’ zegt Maté.
Muis klautert van de kast af en springt op de tafel waar de 
rapporten van de klas op liggen.
‘Ga maar weer op de krant zitten,’ zegt Maté. Heel 
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KOPIJ

Suggesties of ideeën?
mail deze naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

ADVERTENTIES

Aanleveren
per e-mail naar advertenties@leidsebuurt.nl

Deze Leidsebuurtkrant werd bezorgd door onder andere:  
Anneke, Joop, Jacolien, Rob, Marion, Marja, Philip, Rob, 
Marlies, Ruud, Ellen, Nicolette, Wies, Bé, Linda
Coördinatie bezorging Didi

Redactie Richard, Luna, Mara, Liesbeth, Peer, Ruud, Danny, 
Martijn, Eva, Marloes
Kinderredactie Pippi, Lola, Sira, Béla, Jasper, Zoë, Fenne en 
Filippa
Illustraties Martijn KösterHenke
Vormgeving Eva van den Anker | buro madam
Drukwerk Drukland 
Website www.leidsebuurt.nl

Dit jaar ondervragen we mensen uit de buurt die 
zich vrijwillig ergens voor inzetten. Dit keer spreken 
we Luna den Hertog (16). Onlangs werd ze door 
de VWC-BUUV nog in het zonnetje gezet, als één 
van de jongste vrijwilligers van Haarlem.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
“Om te beginnen werk ik bij Rasom, een stichting die zich 
inzet voor Oekraïense vluchtelingen. Daar geef ik Engelse les 
en workshops, waaronder knutselen en cursussen. Ook help ik 
met de begeleiding van kinderen. Daarnaast schrijf ik voor de 
Leidsebuurtkrant en help ik een winkeltje met hun 
Instagramaccount.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ik had ontzettende medelijden met de mensen, toen de 
oorlog in Oekraïne uitbrak. Ik wilde graag iets doen, maar wist 
niet goed wat. Toen Rasom opgericht werd, kon ik daar 
helpen en ben ik dat gaan doen.”

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al?
“Iets langer dan een jaar.”

Wat brengt het vrijwilligerswerk voor jou?
“Ik word er heel blij van, ik vind het fijn dat ik iets kan doen. Ik 
wil graag mensen helpen. Dat geeft me een positief en blij 
gevoel, ondanks dat het soms ook best heftig is. Ik ben blij dat 
ik in de situatie ben om mensen te helpen die hier helemaal 
opnieuw moeten beginnen.”

Heb je tips voor mensen die vrijwilligerswerk overwegen?
“Doe het! Ik heb ook getwijfeld. Maar ben heel blij dat ik het 
ben gaan doen.”

VRIJWILLIG



Bel 24/7 met 06 - 479 635 65

ALGEMEEN SLOTENSERVICE 24/7

24/7 HULP BIJ

 → buitensluiting

 → verlies van sleutels

 → inbraakschade

 → kapotte sloten

 → vervangen van bestaande sloten

 → plaatsen van politie goedgekeurde 

sloten en beveiligingen

 → gespecialiseerd in schuifpuien

 → openen van kluizen

 → reparaties

VOOR DE BEWONERS VAN DE LEIDSEBUURT 

geldig to 1 november 2023

 € 415,- (incl. btw)

COMPLETE MEERPUNTSSLUITING
BESLAG

CILINDER
DESKUNDIGE PLAATSING

AANBIEDING

Buitengesloten? Sleutel afgebroken? Slot defect? 
Inbraak gehad? Bel ons en wij zijn meestal binnen 
30 minuten bij u om het probleem op te lossen!

Algemeen Slotenservice - Rollandstraat 89 - 2013 SN Haarlem

info@saferobikes.com
saferobikes.com

Onderhoud

Reparatie

Onderdelen

Accesoires

voor al uw fietsreparaties

Sinds oktober 2020 geopend.

Wij werken met vakmensen.
Wij streven naar 

goede en snelle service.
Voor al uw reparaties.

Wij zien u graag tegemoet!

Ma tm Vrij 09:00 tot 18:00
Za 09:00 tot 17:00

0622709221

2e hands fietsen

Leidsestraat 58
2013XM  Haarlem

Safero

Adverteren?
De Leidsebuurtkrant verschijnt vier keer per jaar in 
een oplage van ongeveer 2.200 stuks en wordt huis 
aan huis bezorgd. 

Tarieven 2024 
1/8 pagina per jaar:    €99,00 (p/editie: €24,75)
1/4 pagina per jaar:    €180,00 (p/editie: €45,00)
1/2 pagina per jaar:    €365,00 (p/editie: €91,25)
1/1 pagina per jaar:    €700,00 (p/editie €175,00)




